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Van de redactie 

Zoals we in de vorige editie van de Genoveva Berichten al naar voren 
brachten zit de redactie van dit maandelijks verschijnend parochieblad in 
zwaar weer, om niet te zeggen, dreigt kopje onder te gaan. 
Ons blad, dat toch mag bogen op een jarenlange traditie van 
betrouwbaarheid in verschijning, zal zoals het er nu voor staat binnenkort 
niet meer van de pers kunnen rollen. Daaraan liggen diverse oorzaken ten 
grondslag. 
Nu de redactie-coördinator Joke, tevens de directe pijplijn naar de 
parochie en de Torengroep, een stap terug heeft gedaan en nu zich 
daarvoor geen vervanger heeft gemeld, bestaat de redactie nog uit een 
drietal leden, die echter de eerbiedwaardige leeftijd van resp. 90, 89 en 
77 jaar hebben bereikt. Met recht een college te noemen, waarvan de 
houdbaarheidsdatum logischerwijs in ieder geval beperkt zal zijn. Talloze 
oproepen, die de laatste tijd gedaan zijn tot aanvulling en versterking van 
de redactie met enthousiaste en liefst wat jongere vrijwilligers zijn tot nu 
toe helaas zonder resultaat gebleven. En daarom is de huidige redactie 
tot de conclusie gekomen, dat het zo eigenlijk niet verder kan. 
Het moment om deze conclusie te trekken is niet toevallig. Op dit 
ogenblik worden er door de Oda parochie voorbereidingen getroffen om 
de tweewekelijks verschijnende parochiepagina in de Mooi Rooi en Mooi 
Son en Breugel kranten te hervormen en beter te gaan gebruiken voor 
actuele zaken en mededelingen van alle parochies, dus ook van onze 
Genoveva parochie. Korter en bondiger en meer op de werkelijk spelende 
zaken gericht, zo ongeveer in de stijl van ons blad, mogen wij in alle 
bescheidenheid stellen. 
Dat geeft ook Son en Breugel dus een goede kans om met een grotere 
regelmaat dan nu het geval is onze parochianen op te de hoogte te 
houden van wat er bij ons allemaal speelt. De beslissing om eventueel te 
stoppen met onze eigen Berichten zou daarmee gemakkelijker vallen. 
Deze optie wordt op dit moment op haalbaarheid en invulling bekeken. 
Wij beseffen, dat de huidige situatie zeker ook voor de vele vrijwilligers 
in onze parochie en met name het trouwe netwerk van de bezorgers van 
ons blad, die zich daar jarenlang voor hebben ingespannen, een hele 
verandering zal zijn , die ook hen niet onberoerd zal laten. Maar ook zij 
zullen de realiteit wel onder ogen zien. 
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Een Odajaar in de Genovevakerk 
‘Wat hebben wij in Son en Breugel eigenlijk met Oda? De meesten van 
ons kennen haar nauwelijks.’ Sommigen hebben zelfs wat moeite met 
de naam van onze parochie. Oda klinkt ouderwets, ver weg, misschien 
zelfs een beetje vreemd. En toch – ze hoort bij ons. 
In 2026 vieren we het Oda-eeuwfeest. Het is bijzonder om een heilige te 
kennen die zo’n directe band heeft met de plaats van onze parochie. 
Denk aan Franciscus in Assisi, Bernadette in Lourdes, Rita in Cascia – en 
Oda in Sint-Oedenrode. Als een heilige die onze naam draagt haar 
eeuwfeest viert, mogen wij daar niet aan voorbijgaan. 
Oda leefde meer dan dertien eeuwen geleden, en eerlijk is eerlijk: we 
weten niet precies hoe haar leven eruitzag. Broeder Godefridus schreef 
haar levensverhaal pas eeuwen later op. De Graven van Rode en de 
kanunniken in Sint-Oedenrode stimuleerden haar verering – niet alleen 
uit geloof, maar ook omdat het hun aanzien en het pelgrimsverkeer 
vergrootte. En toch is haar naam blijven klinken. Eeuwenlang hebben 
mensen haar voorspraak gevraagd, haar als voorbeeld genomen en in 
haar Gods nabijheid ervaren. Zulke trouw, van generatie op generatie, 
zegt iets over haar betekenis. 
Misschien is het juist mooi dat we in de Genovevakerk onze eigen heilige 
hebben – Genoveva – en nu een beetje mogen kennismaken met Oda. 
Twee vrouwen, van lang geleden, die ieder op hun manier lieten zien dat 
geloof kracht geeft. Dat toewijding niet klein maakt, maar opent voor 
wat groter is dan wijzelf. 
Misschien is dit Odajaar dus niet alleen een viering van iets ouds, maar 
ook een kans om opnieuw te zien wat heiligen kunnen betekenen: 
spiegels van geloof, hoop en moed. Wie weet ontdekken we dat Oda en 
Genoveva meer met ons te maken hebben dan we dachten. 
 
Manon van den Broek, pastoraal werkende 
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Mededelingen 
 

Gedoopt 
 
28 september Xavier, zoon  van Frank Beekmans en Esmeralda 

van den Bos 
Overleden 
 
2 oktober Harrie van Heesewijk (91) 
7 oktober Diny Rooijakkers-van den Biggelaar (93) 
 
 
 
 

Schema Allerheiligen- en Allerzielenvieringen en gravenzegening 
 
zaterdag 25 oktober 
18.30 uur, Antoniuskerk – Nijnsel  Allerheiligenviering 
  
zondag 26 oktober 
9.30 uur, Martinuskerk – Sint-Oedenrode Allerheiligenviering 
11.00 uur, Genovevakerk – Son en Breugel gewone zondag viering 
 
zaterdag 1 november 
18.30 uur, Antoniuskerk – Nijnsel  Allerzielenviering 
      aansluitend gravenzegening 
 
zondag 2 november 
9.30 uur, Martinuskerk - Sint-Oedenrode Allerzielenviering 
11.00 uur, Genovevakerk – Son en Breugel Allerzielenviering 
      aansluitend gravenzegening 
14.00 uur, Begraafplaats Wolfswinkel  gravenzegening 
15.00 uur, Begraafplaats Martinuskerkhof gravenzegening 
16.00 uur, Begraafplaats Boskant  gravenzegening 
17.00 uur, Begraafplaats Olland   gravenzegening 
 
N.B. Bij de gravenzegeningen op de middag gelieve de priester op te 
wachten bij de ingang van het kerkhof. 
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Twee nieuwe kosters stellen zich voor 

Steven Spronk 
Mijn naam is Steven Spronk, ik ben 42 jaar oud. Ik ben opgegroeid in Son 
en Breugel en woon hier met mijn vrouw Jazmin en mijn twee kinderen 
Oliver (6 jaar) en Christopher (3 jaar). 
In het dagelijks leven ben ik IT architect. Dat doe ik als externe consultant 
bij verschillende bedrijven in Nederland. Naast mijn werk besteed ik mijn 
tijd voornamelijk aan mijn gezin, sporten, lezen en DIY projecten. 
Mijn interesse in het katholieke geloof is pas op latere leeftijd gekomen 
bij mij, en vandaar dat ik me twee jaar geleden heb laten dopen. 
Sindsdien probeer ik een actievere rol in onze kerkgemeenschap te 
nemen, maar dat is niet altijd gemakkelijk met een gezin met jonge 
kinderen. Eenmaal per maand help ik mee als koster. 
 

Łukasz Cichowski 
Mijn naam is Łukasz Cichowski. Ik ben 44 jaar oud en geboren in Polen. Ik 
woon inmiddels al 20 jaar in Nederland, en sinds 2016 woon ik samen 
met mijn vrouw Beata en onze twee dochters, Alexandra (9 jaar) en Diana 
(7 jaar), met veel plezier in Son en Breugel. We voelen ons hier echt thuis 
– het is een fijne, rustige plek met vriendelijke mensen en een sterk 
gemeenschapsgevoel. 
In het dagelijks leven werk ik als zelfstandig ondernemer in de bouw en 
schilderwerk. Ik heb al 15 jaar mijn eigen bedrijf, waarin ik samen met 
mijn team met passie en zorg werk aan mooie projecten. Het geeft me 
veel voldoening om iets op te bouwen wat mensen blij maakt en wat 
bijdraagt aan een prettige leefomgeving. 
In mijn vrije tijd besteed ik graag tijd aan mijn gezin. We ondernemen 
samen leuke dingen en genieten van het buitenleven. Daarnaast hou ik 
van sport, motorrijden en creatief bezig zijn – dat helpt me om mijn hoofd 
leeg te maken en nieuwe energie te krijgen. 
Ik vind het een eer om nu als koster actief te mogen zijn in onze kerk. 
Voor mij is dit een mooie kans om iets terug te doen voor de 
gemeenschap, om mensen te helpen en bij te dragen aan een warme, 
gastvrije sfeer waarin iedereen zich welkom voelt. 
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Uitstapje naar de Zusters van Maria Morgenster in 
Dordrecht 
Op zondag 9 november organiseert de Odaparochie een bezoek aan de 
zusters van Maria Morgenster in Dordrecht. Vorig jaar bracht ons 
pastoraal team al een bezoek aan deze gemeenschap, en dat smaakte 
naar meer! 
De zusters wonen sinds 2014 in het voormalige karmelietenklooster 
naast de Verrezen Christuskerk. Hun gemeenschap is bijzonder 
internationaal: vrouwen uit verschillende landen en culturen leven er 
samen, biddend en werkend volgens hun roeping. 
Naast gebed en gemeenschapsleven besteden de zusters veel aandacht 
aan ambachtelijk werk. In hun klooster vind je onder meer een 
zilversmederij, een zeepmakerij, een atelier voor liturgische gewaden, 
een wierookatelier, een kaarsenmakerij en zelfs een imkerij. Ze maken 
ook jam, rozenkransen en kaarten, die allemaal te koop zijn in hun 
kloosterwinkel. De opbrengst hiervan, samen met hun gastenverblijf, 
helpt hen in hun levensonderhoud te voorzien. 
Tijdens ons bezoek krijgen we een rondleiding en sluiten we aan bij de 
heilige Mis. Een inspirerende middag die ons laat kennismaken met het 
leven van deze jonge, internationale kloostergemeenschap. 
Programma 

• Verzamelen in Nijnsel: 13.45 uur 
• Vertrek: 14.00 uur 
• Ontvangst met koffie/thee: 15.00 uur 
• Rondleiding: 15.30 uur 
• Heilige Mis: 16.30 uur 
• Vertrek naar huis: 17.30 uur 

Vervoer 
Ga je met eigen auto? Geef dan aan of je iemand kunt meenemen. Heb 
je geen vervoer, dan regelen wij graag een plaats voor je in een auto 
(bijdrage € 5 p.p. voor de chauffeur). 
Aanmelden 
Schrijf je naam op de intekenlijst achter in de kerk. We hopen dat velen 
meegaan voor deze bijzondere en hartverwarmende ontmoeting! 
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Vrijwilligersdag 
 
Op zondag 28 september j.l. werd weer onze jaarlijkse vrijwilligersdag 
gehouden. Deze dag, bestemd voor alle vrijwilligers en vrijwilligsters van 
onze kerk, begon met een H. Eucharistieviering in onze kerk. In deze 
dienst, die werd geleid door pastoor Bryan van de Mortel en die muzikaal 
werd ondersteund door het Genovevakoor, sprak onze pastoor in zijn 
preek over het belang van vrijwilligers. Hoe je er als vrijwilliger in staat, is 
het allerbelangrijkste. Of je taak nu klein of groot van omvang is, het doet 
ertoe! De kerk kan niet zonder hen en samen staan we in dienst van deze 
gemeenschap die de kerk is, memoreerde hij. 
Na de dienst was er een gezellig samenzijn in hotel-restaurant de Zwaan, 
waarbij we een heerlijke lunch voorgeschoteld kregen. De ronde tafels in 
de zaal nodigden uit om met velen van gedachte te wisselen en de 
bediening liet niets te wensen over. 
Een van de besproken onderwerpen was hoe we het aantal vrijwilligers 
op peil kunnen houden en misschien zelfs nog wat kunnen uitbreiden. 
Dat laatste zal niet eenvoudig zijn. Vele verenigingen kampen met 
ditzelfde probleem en oudere vrijwilligers moeten soms noodgedwongen 
stoppen. 
Al met al een geslaagde dag en ook via dit parochieblad aan alle 
vrijwilligers en vrijwilligsters: hartelijk dank voor uw inzet! 
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Te ruimen graven 2020 t/m 2024 
Kuijk van Theodorus 

0707 1892-1208 1963 

Ant. van Kuijk v. Hastenberg 

0410 1898-2111 1994 

dubbeldiep A 1210 

Rooijakkers Johannes 

1711 1883-2907 1961 

enkel A 1213 

Swinkels Lambertus 

1302 1896-0511 1959 

enkel A 1217 

Swinkels-v. Lieshout Maria 

1412 1898-1604 1954 

enkel A 1316 

Erp van Adrianus 

1112 1903-0201 1984 

Johanna v. Erp van Kemenade 

1104 1907-0912 1987 

familie B 1522 

Sanders Jan 

1904 1901-0706 2000 

Sanders-Schepers Francisca 

0404 1904-1010 1982s 

dubbeldiep B 1604 

Broks-Raaijmakers 

1602 1892-2007 1979 

enkel B 1613 

Broks Wilhelmus 

1910 1885-2512 1982 

enkel B 1614 

Sanders Johannes 

1808 1896-0101 1980 

Lamberta Sanders -Saris 

1903 1899-2511 1979 

familie B 1616 

Kroonenburg van Martinus 

3112 1903-1901 1982 

enkel B 1628 

Kroonenburg van - de Beer Adriana 

0102 1905-1208 1991  

enkel B 1629 

Kroonenburg van Corrie 

0704 1936-0306 2000 

enkel B 1630 

Rooijakkers-v.d. Wassenberg Johanna 

2508 1895-2106 1970 

enkel B 1706 

Wanrooij van Johannes 

2509 1890-0710 1974 

dubbeldiep B 1713 
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Anna Catharina v. Wanrooij-Vos 

0901 1894-2909 1973 

Vemeulen Henricus 

0803 1924-2609 1976 

Johanna Vermeulen-Geven 

2509 1924-0905 1982 

dubbeldiep B 1719 

Oever v.d. Theo 

2705 1964-1503 1977 

enkel B 1724 

Vermeulen Johannes Petrus 

2906 1930-1905 1995 

enkel C 2303 

Kuijpers Johannes 

1209 1895-0712 1968 

Maria Kuijpers-de Bresser 

2009 1900-3110 1981 

familie D 2801 

Foolen Toon 

1104 1913-1701 1982 

Dina Foolen-Jansen 

604 1916-2401 1995 

familie D 1914 

Megens Hendricus 

0510 1897-0703 1982 

Johanna Megens-Peters 

0304 1894-2202 1986 

familie D 2915 

Eck van Johanna Josephina 

2508 1955-1512 2010 

(urn, nota t/m 2023) bijgezet in familiegraf 

Eck van Johan 

1608 1907-1602 1986 

Eck-van den Tillaar Joanna Geertruda 

2106 1915-0202 2004 

familie D 2923 

Brocken- Meisel Paula 

0102 1913-2709 2000 

Brocken Josephus Adrianus 

1803 1916-0506 2004 

dubbeldiep D 3022 

 

Meer informatie wordt u graag verstrekt door Jan van Maasakkers. 

janvanmaasakkers@kpnmail.nl 
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Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn 
2024 
23 november Riet Koopmans – Koning   95 jaar 
5 december  Martien Swinkels    88 jaar 
11 december  Jozef van Maasakkers    88 jaar 
27 december Betsie Verbruggen – Verhofstad  88 jaar  
2025 
29 januari Piet Coremans     88 jaar 
2 februari Angèle Boerma – van Winckel   96 jaar 
5 februari Wien van Heeswijk    93 jaar 
6 maart    Berty Swinkels – Versantvoort   88 jaar 
15 maart  Hilde de Vries – Versantvoort   86 jaar 
21 maart Gerry van Dinter – Dings   90 jaar 
16 april  Jan Vrenssen     97 jaar 
8 mei  Riek de Haas – Kuijten    96 jaar 
26 juni  Wilhelmine van Vroonhoven   81 jaar 
27 juni  Henk van den Broek    91 jaar 
16 juli   Johan Meulendijks    86 jaar 
18 juli  Olga Wolfs – Brand    84 jaar 
26 juli  Rina van den Hurk – Theunisse   87 jaar 
2 oktober Harrie van Heesewijk     91 jaar 
7 oktober Diny Rooijakkers – van den Biggelaar  93 jaar 

Dat al onze dierbare overledenen mogen rusten in vrede. 
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Waardig sterven 
 
Bij het verschijnen van deze uitgave zijn we dicht bij de vieringen van 
Allerheiligen en Allerzielen. Die van Allerheiligen is gericht op de 
overledenen die in de hemel zijn, en we aanbidden ze en vragen ze om 
hulp. Onder hen zijn een groot aantal die heilig verklaard zijn, zoals Sint 
Genoveva en de Heilige Oda. 
Met Allerzielen gedenken we vaak overledenen die wat dichter bij ons 
gestaan hebben, zoals onze ouders en kinderen. Het afscheid brengt veel 
droefheid met zich mee. Een plotselinge onverwachte dood is 
aangrijpend, een afscheid na langdurig lijden is vaak uitzichtloos. Een 
waardig sterven kan bij zieken, waarvan is vastgesteld dat ze op korte 
termijn komen te overlijden en die ernstig lijden, bereikt worden door 
palliatieve zorg. Daarbij wordt pijnbestrijding toegepast en krijgt de zieke 
heel veel aandacht en zorg, waarbij de hulp van vrijwilligers belangrijk is. 
Een tekort aan vrijwilligers is wel eens een probleem. Vaak horen we dat 
patiënten en de naasten bijzonder tevreden zijn over de humane 
behandeling en dat ze daardoor tot rust komen. 
Palliatieve sedatie is naast de zorg een heel ander traject dat bij 
ondraaglijk lijden wordt toegepast en tot een comfortabel einde leidt. 
Hierbij wordt zeer zorgvuldig een protocol gevolgd waarbij artsen en de 
wens van de patiënt of van een gevolmachtigde naaste leidend zijn. 
Voor Madelief, het Bijna Thuis Huis in Son, is lang gestreden, maar het 
functioneert nu uitstekend, al blijft het aantal vrijwilligers een 
voortdurende zorg. Een hospice volgt in principe nagenoeg dezelfde 
werkwijze. 
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Nieuwe voortuin pastorie 

Wanner u langs de pastorietuin komt, zal het u niet ontgaan dat deze een 
ware gedaanteverandering heeft ondergaan. Enkele maanden geleden 
heeft u al kunnen zien dat de beide ingangen van de pastorie zijn 
vernieuwd en voorzien van zogenaamde ‘kinderkopjes’. 
Dankzij een financiële bijdrage van het parochiebestuur kon ook de 
beplanting in de voortuin opnieuw worden aangelegd. De tuin- en 
schoefelploeg zorgden voor de aanleg van de beplanting, dezelfde 
beplanting als rondom de kerk. Het vormt nu een geheel. 
De kerk en de pastorie liggen er nu weer uitstekend bij. Neem gerust een 
kijkje als u de kerk bezoekt. Zeker de moeite waard! 
We mogen trots zijn dat vele vrijwilligers zich inzetten voor onze 
gemeenschap. 
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Poetsers gevraagd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals je in alle  tuincentra al kunt zien komt Kerstmis er weer aan. We 
hopen voor Kerstmis nog een keer de “bezem” door de kerk te halen en 
de lap over de koperen kandelaars en andere koperen attributen. 
De te kiezen datum hangt een beetje af van de beschikbaarheid van onze 
vrijwilligers. 
We denken  aan de week na Sinterklaas. Dat zou dan zaterdag 13 
december worden voor het kerkpoetsen en woensdag 10 december 
voor het koperpoetsen. 
Op 23 en 30 november komt er dan een “poetslijst” achter in de kerk te 
liggen, waarop iedereen die in de gelegenheid is om een uurtje mee te 
werken zijn/haar naam kan opgeven. De vaste vrijwilligers krijgen van 
Wendy Rombouts nog een berichtje. 
We hopen dat er veel handjes komen helpen, want het is best gezellig 
en een stuk taart is ook nooit weg. Bovendien: vele handen maken licht 
werk. 
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Eerste heilige communie en vormsel 
 
Op het ogenblik nemen er 13 communicanten deel aan de voorbereiding 
op de eerste heilige communie. En een van de vormelingen gaat komend 
voorjaar ook nog communie doen. Inmiddels hebben we al twee lessen 
gehad. We hebben geleerd wie Jezus is en wat we verstaan onder 
“communie” doen. Want wat betekent het woord communie? 
In contact komen met. Maar met wie dan? Daar hebben de 
communicanten het uitgebreid over gehad met pastoor van de Mortel. 
Elke les luisteren ze naar een verhaal uit de bijbel  Ze kijken naar een 
filmpje en praten dan over een onderwerp. Het volgende onderwerp is 
“bidden”. Wat is dat en hoe doe je dat? Zo komt er elke les wel een 
onderwerp aan de beurt. 
 

 
 
Ook de 11 vormelingen zijn inmiddels twee keer bij elkaar geweest. 
Eenmaal op de informatieavond en eenmaal in een echte vormsel les. Zij 
hebben gepraat over: Wat is het vormsel eigenlijk en welke sacramenten 
zijn er nog meer. Ze zijn allemaal al gedoopt en hebben hun eerste 
communie al gedaan, maar wat weet je er (nog) van? Wat is er gebeurd 
en wat betekende het? In de volgende lessen komen dan de andere 
sacramenten aan de beurt. 
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Digitale GenovevaBerichten 
De GenovevaBerichten zijn ook digitaal te zien op de website van de 
Odaparochie (www.heiligeodaparochie.nl) onder het kopje “Nieuws - 
Nieuwsbrieven”. 
Ook is er de mogelijkheid om de GenovevaBerichten digitaal te 
ontvangen. Geef dan uw emailadres door aan Ad Louwers: 
adlouwers@kpnmail.nl 

 
Er zijn in uw familie of omgeving ongetwijfeld ook parochianen die bij 
ziekte wel een kaartje of bloemetje verdienen. Als u dat vindt, zou u dan 
even contact willen opnemen met een van de leden van de Torengroep, 
zodat we er voor kunnen zorgen. 

 

Mistijden   zondag 11.00 uur (!!)  

Doop, 

communie, 

vormsel, 

overlijden   

Secretariaat Odaparochie, 0413-477741 

secretariaat@heiligeodaparochie.nl maandag 

t/m vrijdag 10-12 uur   

Misintenties   breugel@heiligeodaparochie.nl  
Parochiebureau Son, 0499-471266   
Son@heiligeodaparochie.nl  

Rabobank: NL78 RABO 010 919 21 33   

Kerkbijdragen   Jan van Maasakkers, 0499-473298 
janvanmaasakkers@kpnmail.nl   
Breugel Rabobank: NL71 RABO 010 919 61 39   

Son Rabobank: NL25 RABO 014 829 26 23   

Torengroep   Coen Doesburg                     06-26496833   

Piet van de Weideven         06-27909969   

 

 
Opzeggen of aanmelden van GenovevaBerichten: 
adlouwers@kpnmail.nl of 06 14191522. 
De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 19 november. 
Kopij s.v.p. voor 12 november naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 

mailto:adlouwers@kpnmail.nl
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