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Van de redactie 

 
Rog palmen 
We zijn op weg naar de Goede Week, met als afsluiting het grootste feest 
van het kerkelijk jaar: Pasen. Maar daarvoor is er al heel veel gebeurd. 
Eerst wordt Jezus verraden met een judaskus. Dan wordt hij in een 
showproces ter dood veroordeeld (iets wat we ook nu nog kennen, denk 
maar aan Navalny). Zijn trouwste volgeling Petrus zegt tot drie keer toe 
dat hij hem helemaal niet kent. En tenslotte wordt hij op een gruwelijke 
manier vermoord. 
En dan te bedenken dat hij nog maar een paar dagen eerder, gezeten op 
een ezel, in Jeruzalem wordt ingehaald door een grote menigte, die hem 
toejuichen en met palmtakken toezwaaien. 
Dat vieren we op Palmzondag oftewel Palmpasen. 
Tijdens de mis wijdt de priester palmtakken…. Nou ja, het zijn natuurlijk 
geen palmtakken, want in Nederland groeien nu eenmaal geen palmen. 
Takjes van de buxus zijn een goede vervanger. De mensen hebben die van 
thuis meegebracht en nemen ze na de mis – gewijd 
en al – weer mee naar huis. Daar wordt het takje 
meestal achter het kruisbeeld gestoken. 
Vroeger gebruikte mijn moeder het takje ook om 
met wijwater het huis te besprenkelen bij naderend 
onheil, een dreigende onweersbui bijvoorbeeld. 
Een oude traditie op het katholieke platteland was 
het zogenaamde ‘rog palmen’. 
Mijn moeder ging dan na de middag met haar 
dochters naar de akkers, waar rog(ge) stond die 
voor de winter ingezaaid was, en nu ongeveer een 
hand hoog stond. Op de hoek van het veld werd een 
palmtakje in de grond gestoken en werd er gebeden voor een goede 
oogst. Zo! Als dat niet hielp. 
Toch was het resultaat niet altijd even spectaculair, zoals blijkt uit het 
volgende. Het geval wil namelijk dat Bert, die protestant was, naast een 
van die velden ook een perceel rogge had, die natuurlijk niet gepalmd 
werd. Het werd juni, tijd om te oogsten. Het hele gezin en zelfs de buurt 
werd ingeschakeld. Er waren ook een paar van die grote lummels bij, die 
hadden het eens bekeken en hun oordeel snel klaar: “Ons moeder ha de 
rog nie hoeve palme want die van Bert staat er net zo goed bij!” 
Afijn, het rog palmen was toch een mooi staaltje van godsvertrouwen. 
  



~ 3 ~  
  

Vrolijk Pasen 
 
De donkere winter is nu afgelopen. 
De kou is verjaagd, we zien weer de zon. 
We verlangen naar Pasen, naar tuinplantjes kopen. 
We wandelen weer, waar het lang niet meer kon. 
 
Pasen, feest van de hoop, de Heer is verrezen, 
de tijd van bezinning en vasten voorbij. 
Overal kun je weer horen en lezen: 
op naar de lente, naar het vee in de wei 
 
Pasen gaat ons weer vrolijkheid brengen 
en helpt ons om weer naar buiten te gaan, 
als langzaam maar zeker de dagen gaan lengen 
en er op bermen en velden weer krokussen staan.   
 
Ik hoop, dat de zon ook weer gaat schijnen 
voor ieder, die vecht tegen haat en geweld. 
Dat ook voor hen de zorgen verdwijnen, 
dat er vrede weer komt en de rust wordt hersteld.  
 
Ik wil iedereen een mooi Paasfeest wensen. 
omdat Pasen de tijd van vrolijkheid is. 
Een nieuwe start voor echt alle mensen,  
na die donkere maanden, wat een gemis. 
 
Ad Louwers 
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Verzoening 
 

De Veertigdagentijd waarin we ons bevinden, 
vraagt ons om te bidden, te vasten en aalmoezen 
te geven. De Veertigdagentijd is óók de 
aangewezen tijd voor verzoening. Het evangelie 
van de verloren zoon en de barmhartige Vader 
(Lucas 15) dat we op de vierde zondag van de 
Veertigdagentijd lazen verwijst hiernaar, en wijst 
ons de weg. 
Het Nederlandse woord verzoening geeft 

behalve het woord ‘zoenen’ niet zoveel aanknopingspunten om te leren 
over de betekenis van het woord. Het Engelse woord reconciliation is 
duidelijker. Het verwijst naar helen van wat kapot ging, bij elkaar 
brengen van wat uit elkaar geraakt is. Het verwijst naar het herstel van 
gebroken relaties. Het gaat over ons weer verbinden met elkaar. 
Lotsverbondenheid is een diepe, menselijke realiteit. We delen zoveel 
samen. Deze verbondenheid komt onder druk te staan als er conflicten 
komen, als we vijanden worden van elkaar. Een breuk met die ander 
verwondt ons, en zet ons allemaal stil. Het helen van die breuk geeft de 
tegenspelers weer vleugels. Het biedt uitzicht op een duurzame en 
vredevolle toekomst. Als het goed is zijn we zelfs een stapje verder 
gekomen. 
Maar hoe gaat dat in zijn werk? Allereerst komt er nederig luisteren en 
vrijmoedig spreken bij kijken, op een bedje van wederzijds respect. Heel 
vaak is vergeving nodig, in de dubbele betekenis van het woord: 
Vergeving vragen en ontvangen van hen die het slachtoffer zijn van het 
kwaad dat door ons is 
aangericht. En tegelijk 
vergeving schenken aan 
degenen die ons kwaad deden 
en doen. 
Vanuit het verhaal van de 
Vader en zijn twee zoons 
weten we dat door allerlei 
relaties te breken wij 
(mede)verantwoordelijk zijn 
voor heel wat kwaad. We leren 
over de Vader dat Hij vergeeft, 
zonder dat wij dat verdienen. 
De aarde is niet 
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opengescheurd om u en mij te verslinden in een hellevuur waardoor wij 
voor altijd pijn zouden lijden. Ook al waren we net als de twee zonen. 
We mogen God grenzeloos danken dat Hij ons tot op vandaag in leven 
heeft gehouden. God heeft geduld met ons. Hij geeft ons tijd en 
toekomst om te herstellen en ons te verzoenen met elkaar. Pas dan kan 
er sprake zijn van een echt feest. 
De zending van ons als christenen is ons te verzoenen, als we die 
duurzame gemeenschap willen zijn, met onze hoop op de toekomst 
gericht. Externe verzoening, interne verzoening, verzoening steeds weer 
opnieuw. Verzoening in de Veertigdagentijd in het bijzonder. Laten wij, 
u en ik, er werk van maken. 
 
Manon van den Broek, pastoraal werkende  
 
 

Gedoopt 
23 maart Emily 

dochter van Ivo Koopmans en Tamara Linssen 
 

Overleden 
6 maart  Betty Swinkels-Versantvoort (88) 
15 maart Hilde de Vries-Versantvoort (86) 
21 maart Gerry van Dinter-Dings (90) 

 

Kaski-tellingen 
 
Wat is het Kaski? 
Het Kaski, opgericht als Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut, is een 
Nederlands sociaal-wetenschappelijk instituut dat in 1946 werd 
opgericht en onderzoek verricht naar de godsdienstige en 
levensbeschouwelijke ontwikkelingen binnen de samenleving in 
Nederland. 
Het aantal regelmatige kerkgangers (minimaal 1x per maand naar de 
kerk) bedroeg in maart 2023 voor heel katholiek Nederland 91.900 en in 
maart 2024 lag dat cijfer bij de telling net iets hoger met 94.100 
kerkgangers. 
Ook voor dit jaar heeft het parochiebestuur opdracht gegeven voor de 
jaarlijkse tellingen in de Genovevakerk. Deze werden op 23 en 30 maart 
gehouden. Op 23 maart telden we 142 kerkgangers en op 30 maart 91 
kerkgangers. 
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Als de gegevens bij het Kaski zijn verwerkt, zullen we via de media 
ongetwijfeld vernemen of het aantal kerkgangers t.o.v.2024 is gedaald of 
gestegen. Hopelijk zet de stijgende lijn van het afgelopen jaar door. 
Wij blijven ons daarvoor inzetten! 

 
Torengroep Zuid (Son en Breugel) 

 
 
Communievoorbereiding 
Op zaterdag 22 maart hebben we het tijdens de les van de 
communicanten gehad over Gods liefde, over berouw en vergeving. 
Aan het einde van de les hebben we alle briefjes met daarop de dingen 
die we beter niet of anders hadden kunnen doen, met veel enthousiasme 
verbrand. 
Zodat we daarna weer met een schone lei konden beginnen. Omdat we 
tijdens de les ook het verhaal van de verloren zoon hebben gelezen, waar 
de vader na terugkeer van de zoon een groot feest aanrichtte, hebben wij 
de les afgesloten met een klein feestje met limonade en lekkere koekjes. 
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N.B. Tieners en vormelingen hebben ieder hun eigen programma. 
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Activiteiten en vieringen gericht op de kinderen 
 
Palmpasen 
Met palmzondag begint de Goede Week. Dat is de week waarin 
christenen terugdenken aan de laatste dagen van het leven van Jezus.  
Met Palmpasen denken we aan Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem 
binnenreed. Alle mensen langs de kant van de weg stonden met 
palmtakken te zwaaien. 
Het was een blij moment, maar tegelijk ook een droevig moment. Want 
een paar dagen later wordt Jezus gevangen genomen en sterft hij aan 
het kruis. 
 
Palmpaasstok 
Die mooi versierde palmpaasstok  
vertelt het verhaal van de laatste dagen 
van Jezus, vanaf de blijde intocht in 
Jeruzalem, tot aan Pasen. We dragen 
deze stok met ons mee tijdens de viering 
van Palmpasen. 
De palmpaasstok herinnert ons aan de 
intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij 
de mensen hem toezwaaiden met 
palmtakken. Elk onderdeel heeft een 
eigen betekenis. 
De houten basisvorm wijst naar het kruis 
waartoe Jezus werd veroordeeld.  
De haan (van brood) doet ons denken aan de haan, die kraaide toen 
Petrus drie keer gezegd had dat hij Jezus niet kende.  
De buxustakjes herinneren ons aan de palmtakken waarmee de mensen 
Jezus juichend onthaalden. Bovendien blijft de buxus altijd groen, een 
verwijzing naar leven dat sterker is dan de dood. 
Een afbeelding van de twaalf apostelen roept het verhaal in herinnering 
hoe de 11 apostelen in slaap vielen, juist toen Jezus het moeilijk had. Eén 
apostel liet zijn Heer door verraad in de steek.  
De 30 gekleurde kralen verwijzen naar het geld dat Judas kreeg voor het 
verraad, dertig zilverlingen.  
Een stukje spons verbeeldt de spons met azijn, waarmee Jezus te drinken 
kreeg aan het kruis.  
Een draad met kleine paaseieren laten iets zien van de kracht van het 
nieuwe leven. Het ei  staat daar symbool voor. Daarom eten we ook nog 
steeds veel eieren met Pasen. 
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Kom jij ook een palmpaasstok maken? 
Op zaterdag 12 april a.s. tijdens 
de familiemiddag gaan we met 
kinderen van de hele parochie 
palmpaasstokken maken. Dit 
doen we in een zaaltje bij De 
Beckart in Nijnsel. We versieren 
een houten kruis en hangen er 
daarna dingen aan die 
verwijzen naar de kruisdood 
van Jezus. We zouden het leuk 
vinden als je ook meedoet. De 
kerk zorgt voor de 
benodigdheden. Na het maken van de Palmpaasstok gaan we in optocht 
naar de naastgelegen Antoniuskerk voor de Palmpaasviering. 
Alle kinderen vanaf ongeveer vier jaar zijn welkom. De activiteit is gratis, 
een kleine vrijwillige bijdrage is altijd welkom. 
Als het kan, bel dan het parochiesecretariaat  (0413-477741) om te laten 
weten dat je komt, dan weten we hoeveel stokken we moeten 
klaarzetten. 
De familiemiddag begint om 16.30 uur met een gratis maaltijd, maar als 
je die wilt overslaan ben je om 17.00 uur welkom. 
 
Kinderkruisweg 
Ook op Goede Vrijdag  18 
april om 16.00 uur  is er 
weer een kinderkruisweg in 
het processiepark naast de 
kerk in Nijnsel. We 
gedenken de tocht van 
Jezus met zijn kruis 
onderweg naar de 
Calvarieberg en zijn dood 
aan het kruis. Tijdens deze 
kruisweg dragen de kinderen een groot kruis van de ene statie naar de 
andere.  
Jullie zijn van harte welkom! 
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Wie komt er paaseieren zoeken in de pastorietuin? 
Zoals al een aantal jaren gebruikelijk 
is, nodigen we alle kinderen uit om 
na de viering op Eerste Paasdag (20 
april) in de tuin van kapelaan van 
Overbeek in Breugel paaseitjes te 
komen zoeken. Na de viering gaan 
we naar buiten om te kijken wat de 
paashaas voor ons heeft weggelegd. 
Als alle eitjes gevonden zijn gaan we 
koffiedrinken in Den Bauw. 
Tijdens het koffiedrinken worden de 
gevonden eitjes dan eerlijk verdeeld en daarna uitgedeeld aan de 
kinderen. 
 
Sla uw slag in ons palmpaaswinkeltje 
Om wat centen te verdienen 
voor hun goede doel gaan de 
communicanten dit jaar ook 
weer van allerhande leuke 
en/of lekkere dingen maken. 
Op zaterdag 12 april staan ze 
voor het eerst in ons 
palmpaaswinkeltje na de 
viering in de Antoniuskerk. Op 
zondag 13 april, Palmpasen, 
staat er zowel bij de 
Martinuskerk als bij de 
Genovevakerk een kraampje waar de communicanten zelf hun 
eigengemaakte of versierde paasspulletjes verlkopen. Na de viering kunt 
u daar dus naar hartenlust uitzoeken. 
In deze moderne tijd hoeft u niet eens een portemonnaie mee te 
brengen, u kunt ook met pinpas of QR code betalen. 
 
Kindernevendienst 
In her pastoraalteam hebben we even gekeken naar het vervolg van de 
kindernevendiensten. De komende maanden zullen we die een keer per 
maand organiseren. De eerstvolgende kindernevendienst is op Eerste 
Paasdag 20 april in combinatie met paaseieren zoeken na de Mis. 
Binnenkort verschijnt er meer informatie over de kindernevendienst en 
ook de overige data. 
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Kerkpoets 
 

 
 
Maandag 31 maart is er een begin gemaakt met de jaarlijkse kerkpoets.  
De mensen van de kerkhofploeg hebben alle hoge spinnenwebben 
verjaagd en het hooggelegen stof verwijderd, zodat de vrijwilligers 
zaterdag 5 april de rest van de kerk konden gaan poetsen. 
Hierover meer in de volgende editie van de GenovevaBerichten. 
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Zondag 11 mei lopen/fietsen naar Den Bosch 
Lopen/fietsen naar Den Bosch in de meimaand 
Vraag het maar eens aan je vader, moeder, opa of oma: al heel lang 
lopen/fietsen mensen uit heel Brabant in de meimaand, de maand die 
speciaal is toegewijd aan Maria, naar de Sint Jan in Den Bosch. Dat doen 
ze in alle vroegte. Ze wonen daar een Mis bij, gaan ‘op bezoek bij Maria’ 
(het beeld van de Zoete Moeder in de Sint Jan) en steken een kaarsje 
aan. 
Gebedsintentie 
Vaak loop/fiets je met een speciale gebedsintentie: jouw inspanningen 
draag je op voor iemand die het moeilijk heeft of voor hulp in een 
moeilijke situatie waar je zelf mee zit. Daar bid je speciaal voor die dag. 
Dit is de oeroude methode van een pelgrimsreis maken of op bedevaart 
gaan. 
Loop of fiets je mee? 
Wij nodigen jullie uit om mee te lopen/fietsen op zondag 11 mei: 

 Lopers verzamelen om 4.50 uur bij de Martinuskerk in Sint-
Oedenrode en starten om 5.00 uur. 

 Fietsers verzamelen om 8.20 uur bij de Martinuskerk in Sint-
Oedenrode en starten om 8.30 uur. 
In Den Bosch wonen we in de Sint Jan de hoogmis van 10.00 uur bij en 
deze eindigt om 11.00 uur. 
Dan heb je de hele dag nog voor je. Neem je ouders, broers, zussen, 
vrienden gerust mee. 
Jullie zijn allemaal van harte welkom! 
Aanmelden 
Het is fijn om te weten met hoe velen we op weg gaan. Graag voor 
vrijdag 9 mei. 
Als je mee wilt lopen/fietsen, graag even een berichtje naar 
receptie@heiligeodaparochie.nl o.v.v. lopen naar Den Bosch of fietsen 
naar Den Bosch. 
Dan sturen we je de informatie en houden we rekening met je komst. 
Secretariaat: : 0413 477741, Ma tm Vrij 10:00 tot 12:00 uur. 

mailto:receptie@heiligeodaparochie.nl
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Orgelconcert 
. 

 
 
Zondagmiddag 13 april organiseert de Orgelkring Breugel haar eerste 
orgelconcert van het seizoen in de St. Genovevakerk van Breugel. 
Véronique van den Engh uit Den Bosch zal met een afwisselend 
programma de concertserie van 2025 openen. 
Véronique begint haar concert met een partita van Böhm, een Noord-
Duitse organist en componist uit de periode van de barok. Vervolgens 
klinkt de bekende Passacaglia in d-klein van tijdgenoot Buxtehude. 
Refererend aan de Veertigdagentijd zal Véronique een drietal 
orgelkoralen spelen die betrekking hebben op het lijden en sterven van 
Christus. Verder hoort u een Voluntary van Stanley. Daarnaast speelt 
Véronique ook muziek van Boëlmann, De Klerk en Peeters. Zij sluit haar 
programma af met een Sortie van de bekende Franse componist César 
Franck. 
Véonique van den Engh studeerde aan het Brabants Conservatorium in 
Tilburg Orgel en koordirectie. Sinds 1989 is zij als docent verbonden aan 
de Schola Cantorum van de Sint Jan in Den Bosch. In 2008 volgde zij 
Maurice Pirenne op als organist van de Sint Jan. 
Een paar dagen voorafgaand aan het concert zal het orgel in zijn geheel 
gestemd worden. Dit gebeurt eens in de drie jaar. 
 
Het concert begint om 16.00 uur. De toegang is gratis met een vrije 
collecte na afloop. U bent van harte welkom. 
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Digitale GenovevaBerichten 
De GenovevaBerichten zijn ook digitaal te zien op de website van de 
Odaparochie (www.heiligeodaparochie.nl) onder het kopje “Nieuws - 
Nieuwsbrieven”. 
Ook is er de mogelijkheid om de GenovevaBerichten digitaal te 
ontvangen. Geef dan uw emailadres door aan Ad Louwers: 
adlouwers@kpnmail.nl 

Er zijn in uw familie of omgeving ongetwijfeld ook parochianen die bij 
ziekte wel een kaartje of bloemetje verdienen. Als u dat vindt, zou u dan 
even contact willen opnemen met een van de leden van de Torengroep, 
zodat we er voor kunnen zorgen. 

 

Mistijden   zondag 9.30 uur  

Doop, 

communie, 

vormsel, 

overlijden   

Secretariaat Odaparochie, 0413-477741 

secretariaat@heiligeodaparochie.nl maandag 

t/m vrijdag 10-12 uur   

Misintenties   Joke Versantvoort               06-12922438  
breugel@heiligeodaparochie.nl  
Parochiebureau Son, 0499-471266   
Son@heiligeodaparochie.nl  

Rabobank: NL78 RABO 010 919 21 33   

Kerkbijdragen   Jan van Maasakkers, 0499-473298 
janvanmaasakkers@kpnmail.nl   
Breugel Rabobank: NL71 RABO 010 919 61 39   

Son Rabobank: NL25 RABO 014 829 26 23   

Torengroep   Coen Doesburg                     06-26496833   

Joke Versantvoort               06-12922438   

Piet van de Weideven         06-27909969   

 

 
Opzeggen of aanmelden van GenovevaBerichten: 
adlouwers@kpnmail.nl of 06 14191522. 
De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 7 mei. 
Kopij s.v.p. voor 30 april naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 

mailto:adlouwers@kpnmail.nl
mailto:m.verbruggen.1@kpnmail.nl

