
De Ekster 
‘pikt van alle kernen iets mee’

Diakenpraot: Palmzondag 

De zondag voor Pasen, de laatste zondag van de vastenperiode,

staat bekend als Palmzondag, ook wel Palmpasen of

Passiezondag. Het is de eerste dag van de zogeheten Goede

Week, waarin het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus

Christus worden herdacht.

Tijdens Palmpasen wordt specifiek stilgestaan bij de intocht van

Jezus in Jeruzalem per ezel. Langs de weg stonden tijdens deze

intrede mensen die Jezus jubelend verwelkomden. Deze

gebeurtenis wordt onder meer beschreven in het evangelie van

Markus.

Binnen de Katholieke Kerk wordt Palmpasen vaak gevierd met de

zegening van palmtakken of takjes van buxusplanten of coniferen.

Tijdens de katholieke viering van Palmpasen wordt als

evangelielezing het hele lijdensverhaal van Jezus gelezen.

Kinderen maken tijdens of vlak voorafgaand aan Palmpasen vaak

een palmpasenstok. Deze bestaat uit een kruis met daarop

verschillende vaste attributen.

Het kruis zelf staat symbool voor Jezus’ kruisdood en de

palmtakken op de stok verwijzen naar de intocht van Jezus in

Jeruzalem. Verder vindt men op de ‘Palmpasen’ vaak een haan van

brood (als symbool voor het Laatste Avondmaal en Witte

Donderdag), eieren (nieuw leven), dertig rozijnen (voor de 30

zilverlingen die Judas ontving nadat hij Jezus had verraden) en een

krans (als symbool voor het koninkrijk van God).

Het is de zondag waarin het ‘Hosanna’ overheerst. Jezus weet dat

dit de weg is die God voor hem heeft bereid. Uit ervaring weten

wij gelovigen dat het Hosanna vaak verandert in ‘weg met hem’.

Wij gelovigen weten hoe snel de mensen veranderen van mening.

In deze geest vieren we ook het begin van de Goede Week.

Diaken Peter Buijs

JAARGANG 5, NUMMER 17, MAART 2024

Weekendmissen

Za 18.30 uur Antonius van 

Padua kerk

Zo 9.30 uur Genovevakerk

Zo 9.30 uur Martinuskerk 

Dagmissen

Antoniuskerk: ma, di, vrij, za

om 09.00 uur eucharistieviering.

Donderdag om 19.00 uur

eucharistieviering met

aansluitend aanbidding tot 20.30

Ritakapel Boskant: woe 19.00 uur

Van 1 april tot 1 oktober 

Parochiebureau Nijnsel 

Tel: 0413-472615 

Woensdag 10.30 - 11.30 uur

Parochiebureau Son

Tel: 0499-471266

Maandag, dinsdag en vrijdag

10.00 – 12.00 uur

Parochiebureau Breugel 

Tel: 0499-847241

Donderdag 11:00 - 12:00 uur

Parochiebureau Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-476948

Donderdag en Vrijdag 

10.00 - 12.00 u

www.heiligeodaparochie.nl

Rekeningnummer 

Parochie Heilige Oda

NL88 RABO 0138 2040 71

t.n.v. Parochie Heilige Oda
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Door Sannie de Rooij

De kindernevendienst in Son en Breugel is vernieuwd. Er zijn twee groepen: een jongste groep van 0

tot en met 7 jaar en een oudere groep 8 jaar en ouder. Dit omdat we merkten dat wat leuk was voor

de kleintjes veel te saai was voor de oudere kinderen. We beginnen nu om kwart over negen uur

Inloop met muziek van Marcel en Lydia Zimmer: We oefenen met zingen van de belangrijkste liedjes

uit de kindernevendienst van de zondag. We nodigen de kinderen uit om met de bewegingen mee te

doen. Zo kunnen we het herhalen tijdens de kindernevendienst (0-7 jaar) en kunnen ze actief

meedoen (de oudsten van de 8+ groep mogen hier natuurlijk bij aansluiten als ze willen als

“warming up”).

Om half tien uur gaan de ouders naar de kerk en wij beginnen met het Openingslied: Welkom,

welkom met de jongste en oudste groep kinderen. Daarna steken we de kaars aan met de kinderen,

als teken dat het licht van God bij ons is. Dan splitsen de groepen zich (de oudsten gaan naar hun

eigen ruimte boven in Den Bauw), de jongsten blijven beneden.

Zij kijken naar een video van Marcel en Lydia en luisteren naar de uitleg “Schatzoekers”, zingen een

lied en luisteren dan naar een eenvoudige versie van de Evangelielezing. Deze wordt gevolgd door

de ‘Overweging’ op video: – Pommelien is in slaap gevallen, “het duurde zo lang”, link met advent:

blijven uitzien naar de komst van Jezus: en tot slot zingen we: “Amen, amen. Zo is dat, ja zo is dat…”

Dan is het tijd om naar de kerk te gaan.

Bij de grote kinderen wordt na een inleidend gesprek over het thema van de zondag het evangelie

gelezen of gespeeld. Daarna wordt er gediscussieerd over de bedoeling in de tekst en proberen we

als gevolg daarvan een activiteit te doen. Eind december hielden we onze ogen open voor mensen

die ziek of eenzaam zijn en schrijven we een ansichtkaart met goede wensen die we dan aan enkele

van onze parochianen kunnen uitdelen. Daarna gaan we samen met de jongere kinderen naar de

kerk voor het vervolg van de mis.

Op deze manier proberen we de kinderen èn hun ouders spelenderwijs te laten (her)kennismaken

met het geloof, hoe je het kunt beleven en dat je niet in een strak keurslijf zit.

Kindernevendienst in nieuw jasje

Palmzondag vieren met kinderen

Ook dit jaar maken de communicanten, als een onderdeel van het communieproject, een

palmpaasstok. Aan de hand van deze palmpaasstok is het hele verhaal van de Goede Week te

vertellen, van Palmzondag tot en met Pasen. Tijdens de viering van Palmzondag worden de

palmpaasstokken, samen met de palmtakjes, gezegend. Dan trekken de kinderen in een lange stoet

de kerk binnen. Het is de bedoeling, dat ze de mooi versierde stok na de viering aan iemand gaan

geven. Na de vieringen in Sint Oedenrode en Breugel staan de communicanten met een kraampje op

het kerkplein om paasspulletjes te verkopen voor hun goede doel. Ze sparen dit jaar voor “Het idee

van Fay”. Ze gaan geld ophalen om pictogrammen te laten ontwerpen en voor speciale tablets.

• De Palmpaasstok herinnert ons aan de intocht van Jezus. 

• Het kruis: de dood waartoe Jezus werd veroordeeld. 

• De haan die kraaide toen Petrus drie keer gezegd had dat hij Jezus niet 

kende. 

• De buxustakjes herinneren ons aan de palmtakken waarmee de mensen 

Jezus toejuichen. Bovendien blijft de buxus altijd groen, een verwijzing 

naar leven dat sterker is dan de dood.

• Een draad met daaraan de twaalf apostelen 

• De dertig zilverlingen verwijzen naar het geld dat Judas kreeg.

• De kleine stukjes spons verwijzen naar  de spons met azijn. 

• De kleine paaseitjes laten iets zien van de kracht van het nieuwe leven. 



VIERINGEN
GOEDE WEEK EN PASEN 2024

Palmzondag: 23 en 24 maart 2024

18.30 uur Antoniuskerk Familieviering met Sing-in-Oda en 

palmpaasprocessie vanuit het processiepark

9.30 uur Genovevakerk met palmpaasprocessie kinderen

9.30 uur Martinuskerk met zegening van palmtakjes

Begin Paastriduüm

Witte Donderdag: 28 maart 2024

19.00 uur Genovevakerk Avondmis 

19.00 uur Martinuskerk Avondmis met voetwassing. Aansluitend 

aanbidding en biechtgelegenheid tot 21.30 uur

Goede Vrijdag: 29 maart 2024

15.00 uur Genovevakerk Kruisweg

15.00 uur Martinuskerk Kruisweg

16.00 uur Processiepark Nijnsel Kruisweg voor kinderen

19.00 uur Genovevakerk Herdenking van het lijden en sterven 

19.00 uur Martinuskerk Herdenking van het lijden en sterven

Stille Zaterdag: 30 maart 2024

20.00 uur Genovevakerk Paaswake

21.00 uur Martinuskerk Paaswake 

Paaszondag, verrijzenis van de Heer: 31 maart 2024

09.30 uur Genovevakerk eucharistieviering met kinderwoorddienst*

09.30 uur Antoniuskerk eucharistieviering*

11.00 uur Martinuskerk eucharistieviering

*Na de Mis koffie en paaseieren zoeken voor de kinderen 

Tweede paasdag: 1 april 2024

09.30 uur Genovevakerk eucharistieviering

11.00 uur Martinuskerk eucharistieviering

PAROCHIE HEILIGE ODA • SINT-OEDENRODE • SON EN BREUGEL • WWW.HEILIGEODAPAROCHIE.NL 
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Door Lambert Verhoeven

In de Goede Week gaat je aandacht vanzelf een keer uit naar het Laatste Avondmaal en wel op Witte

Donderdag. We kennen allemaal het bekende schilderij waar waarschijnlijk wel duizenden

uitvoeringen van zijn. Jezus is gastheer, zijn apostelen, zijn discipelen ‘liggen aan’ en dat doen ze ook

letterlijk. Jezus is zo’n beetje de enige die rechtop zit. De tafel telt twaalf apostelen en dat is geen

toeval. Israël herbergde in die tijd twaalf stammen, vandaar. Als iemand mij zou vragen, noem ze alle

twaalf eens op, dan moet ik als leek het antwoord schuldig blijven. En wat is een apostel eigenlijk?

Een volgeling zou je kunnen zeggen, iemand die met je meetrekt omdat hij in jouw idealen gelooft

en ze ook wil verkondigen, uitdragen waar en wanneer nodig. Je moest in die tijd wel onverschrokken

zijn want als verkondiger had je overal vijanden die liever hun eigen geloof aan mensen wilden

opdringen en waar je dus allesbehalve welkom was. En het is met veel apostelen dan ook slecht

afgelopen, al zijn er ook daarover verschillende verhalen in omloop. Maar als je in die tijd dood

‘moest’, dan ging dat in de regel hardhandig. We weten ook allemaal hoe Jezus uiteindelijk is

gestorven en wat er aan vooraf ging.

Nog even terug naar de apostelen. Oorspronkelijk waren er dus Twaalf. Maar het woord apostel is

een, zeker toen, vaker gebruikte ‘titel’, dus meerdere personen droegen in die tijd en erna het

predicaat apostel. Een van de bekendste apostelen in die zin is Paulus terwijl hij dus niet bij de

oorspronkelijke twaalf hoorde. Petrus wel, misschien ook nog wel de bekendste (de haan…), ook

optredend als woordvoerder, en naar het schijnt, de eerste paus. Verder had je twee Judassen, Judas

Iskariot en Judas Taddeüs. De eerste was de verrader die zich later verhing en zijn zilverlingen niet

meer hoefde. Ik ken ook geen mensen die Judas heten, misschien daarom wel. Hij hield er later wel

een minder flatteuze scheldnaam aan over want vroeger hoorde ik wel eens een wanhopige moeder

roepen tegen een weerspannige dochter: ‘Wà bende toch ‘ne Judas!’ Bepaald geen compliment.

Omdat twaalf toch een beetje een bijzonder getal is, moest er natuurlijk wel een vervanger komen

voor Judas en dat werd de apostel Mattias. Hij moest wedijveren met Paulus maar die viel af omdat

hij niet in de nabijheid verbleef van Christus toen en dat was wel een voorwaarde. En je had twee

apostelen die de naam Jacobus droegen. Voor het onderscheid kregen zij ‘de Mindere’ en ‘de

Meerdere’ toegevoegd. En om het rijtje maar even te completeren; Andreas, Bartelomeüs, Filippus,

Matteüs, Johannes, Simon en tenslotte (de ongelovige) Tomas.

En waar we in dit kader niet overheen mogen stappen; Jezus heeft ook ons gevraagd zijn apostel te

zijn, zijn trouwe volgeling…

De gasten aan het Avondmaal…
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Door Fred Tijssen

In 2022 heeft de Cliëntenraad van zorgcentrum

Odendael de kerkvieringen opnieuw onder de

aandacht gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat sinds

enkele jaren de mogelijkheid bestaat om op

maandagmiddag om de veertien dagen een viering

bij te wonen. Dominee Marleen Bloklander en

kapelaan Harold van Overbeek gaan afwisselend

voor in de vieringen.

Toen Riny en Fred Tijssen een van de eerste

diensten bezochten werden al snel contacten gelegd

en werd geregeld dat er een paar koorleden van

Cantate Deo de dienst ondersteunden met zang.

Sindsdien worden de vieringen opgeluisterd door

een koortje onder de naam “Het gelegenheidskoor

Vox Oda”. Henk van Riel werd aangetrokken om de

diensten muzikaal te begeleiden. Daarnaast zijn er

meerdere nevenactiviteiten ontstaan. Zo maakt Fred

de boekjes voor de vieringen. Er zijn ook vrijwilligers

die helpen met de zaal in orde te maken en helpen

met mensen van hun wooneenheid te begeleiden

van en naar de dienst. Bij de eucharistievieringen

zijn Piet van de Sande of André van den Warenburg

koster. In de week waarin geen vieringen

plaatsvinden wordt op Odendael geflyerd om de

vieringen van de week daarop onder de aandacht te

brengen.

De gemiddeld 35 bezoekers van de diensten,

voornamelijk bewoners van Odendael maar ook een

enkele omwonende, zijn zeer enthousiast over de

huidige vormgeving. De diensten vinden plaats in de

zaal Maas en Dieze van Odendael. Na de dienst

wordt er koffie en thee geschonken. Met Kerst en

Pasen wordt een oecumenische dienst gehouden in

de grote zaal “De Ontmoeting”. In november wordt

een herdenkingsdienst georganiseerd waarin alle

overledenen van Odendael van dat afgelopen jaar

worden herdacht.

Kerkvieringen in Odendael

Door Lambert Verhoeven

Beauraing is een van oudsher bekende

Maria-bedevaartplaats aan de rand van de

Belgische Ardennen. Vanaf 29 november

1932 verscheen Maria, hier de Moeder met

het Gouden Hart genoemd, in totaal

drieëndertig keer aan vijf kinderen.

U bent nu in de gelegenheid om van 25

tot en met 28 mei deel te nemen aan een

mooie, vierdaagse bedevaart met, zeg

maar, ‘alles erop en eraan’. U reist vanuit

Mill, Helmond of Eersel naar Beauraing. U

verblijft in een goed hotel, vol pension en

u geniet van meerdere faciliteiten. Een

priester zorgt voor de begeleiding en er

reist ook een medisch begeleidingsteam

mee. Elke dag kunt u de heilige mis

bijwonen, het lof, persoonlijke zegening

met het heilig Sacrament, daarnaast de

Vespers en een Stille Aanbidding en

Mariawake met handoplegging. Ook kunt

u de graven van de vijf zieners bezoeken.

Kortom, de mogelijkheden die deze

interessante bedevaart biedt zijn talrijk.

De organisatie is in handen van NBC Pro

Maria bisdom Den Bosch.

U kunt meer informatie vinden op de

website www.nbcpromaria.weebly.com. De

prijs van het arrangement is vanaf 340

euro en u kunt inschrijven tot zes weken

voor vertrek.

Voor meer info kunt u contact opnemen

met de heer Slits, telefoon 06-21547951,

of bij het pelgrimssecretariaat, de heer

Kuijs, telefoonnummer 06-83255111.

Meerdaagse bedevaart 

naar Beauraing
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Door kapelaan Harold van Overbeek

Met Palmzondag, de dag waarop wij gedenken dat Jezus door een grote menigte in Jeruzalem wordt

verwelkomd, begint de Goede Week. Het belangrijkste gedeelte van deze bijzondere Week is het

Paastriduüm dat begint op Witte Donderdag. Op deze dag herdenken we het Laatste Avondmaal van

Jezus met Zijn apostelen. Tijdens dit samenzijn stelt Jezus het vieren van de heilige Eucharistie in en

hieraan verbonden het priesterschap. Tijdens de viering kan de voetwassing door de priester

plaatsvinden, zoals Jezus de voeten van Zijn leerlingen waste. Na afloop wordt het altaar ontkleed en

het tabernakel leeggemaakt. De heilige Hosties worden in processie naar een zijaltaar gebracht, waar

mensen worden uitgenodigd in gebed en aanbidding te blijven waken. Dit herinnert aan Jezus’

verzoek aan de leerlingen om met Hem te blijven waken in Gethsemane.

Maar Gethsemane zal de plek zijn waar Jezus door Judas Iskariot verraden wordt en door de overige

leerlingen in de steek gelaten. Goede Vrijdag breekt aan. Jezus is gearresteerd, Hij wordt gegeseld en

gekruisigd. Het is de meest droevige dag in het kerkelijk jaar. Rond 15.00 uur wordt meestal de

kruisweg gebeden. Hiermee gedenken wij de lijdenstocht van Jezus naar de berg Golgotha, Zijn

sterven en de graflegging. Er wordt op deze dag geen Eucharistie gevierd: de Heer is overleden en de

leerlingen zijn op de vlucht. Wel is er ’s avonds een viering waarin het Passieverhaal wordt

voorgelezen en de kruisverering plaatsvindt: gelovigen kunnen met bloemen, kaarsen of een kus, hun

eerbied betuigen voor het kruis dat Jezus gedragen heeft en waaraan Hij gestorven is.

Stille Zaterdag is een dag van verstilling en bezinning. Er wordt teruggekeken op het lijden en sterven

van Jezus. Op deze dag wordt er geen Heilige Communie ontvangen, enkel voor de stervenden

wordt een uitzondering gemaakt. Het Paastriduüm opent zich vervolgens wonderlijk en onverwacht

naar Pasen toe.

In de avond van zaterdag op zondag wordt de Paaswake gevierd. Dit is het hoogtepunt van het

kerkelijk jaar: Jezus is verrezen en heeft de dood overwonnen! Het Paasvuur wordt gezegend

waaraan het licht van de nieuwe Paaskaars wordt ontstoken: symbool van Christus’ verrijzenis. Ook

wordt het nieuwe doopwater gezegend waarmee de gelovigen besprenkeld worden als herinnering

aan hun doopsel. Immers, door het doopsel begint een mens een nieuw leven ‘in Christus', mogelijk

gemaakt door diens overwinning op de dood. Uit deze gebeurtenis is bij de eerste christenen tot aan

ons het geloof en de hoop ontstaan dat ons na de dood het eeuwig leven wacht.

Het paastriduüm: de weg naar de verrijzenis!
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Het gemengd koor Cantate Deo (‘Zingt voor God’)

is verbonden aan de Martinuskerk van onze

Odaparochie. Sinds kort ondersteunt het koor alle

zondagvieringen, de hoogfeestdagen en de

uitvaarten. Het koor bestaat uit momenteel 33

leden, Otto Verheijen als dirigent en Ina Boersma

als organist. Om goed voor de dag te komen wordt

er elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

gerepeteerd. Voor de uitvaarten is een afzonderlijke

repetitie op elke eerste donderdagmorgen van de

maand van 9.30 tot 11.30 uur.

Met de Goede week en Pasen voor de boeg krijgt

het koor een drukke periode. Voor het koor is het

hoogfeest van Pasen het hoogtepunt. Door de

hoeveelheid van vieringen moet er al direct na de

kerst worden begonnen met de muziekkeuzes en

oefeningen. Die keuzes worden gemaakt in

samenwerking met de dirigent en een muziek-

commissie. Omdat dirigent en muziekcommissie

goed op de hoogte zijn van de liturgische zaken is

overleg met de pastoor nauwelijks nodig. Uiteraard

kan de pastoor zijn wensen kenbaar maken.

Het koor bestaat in de huidige samenstelling nog

niet zo lang waardoor het repertoire nog beperkt is,

maar daar wordt hard aan gewerkt. Zo kunnen we

inmiddels wekelijks een andere mis en motetten ten

gehore brengen, zowel eenstemmig als

meerstemmig met sopranen, alten, tenoren en

bassen. Het openingslied en slotlied komen altijd

uit de GVL-bundel zodat de kerkbezoekers die

liederen kunnen meezingen.

Zin om mee te zingen in het koor? Kom naar de

repetitie aan de Borchmolendijk 19 of naar het koor

na de mis.

Cantate Deo maakt van 

Pasen een feest

Door Lambert Verhoeven

We lopen er niet mee te koop, maar

ook onze parochie zet zich, vaak

kleinschalig, volop in voor de armen en

behoeftigen. En dan ‘arm’ in bredere

zin; te weinig geld om in je meest

noodzakelijke behoeften te voorzien,

eenzaam, beperking, op de vlucht,

zorgen van allerlei aard. Van oudsher al

een taak van de Kerk maar in de

‘welvaartsstaat Nederland’ leek het

allemaal niet meer zo nodig. Maar dat is

tegenwoordig wel anders.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI De

Goede Herder) helpt mensen ongeacht

hun geloof, afkomst of status. En er

wordt samengewerkt met allerlei

andere instanties die zich inzetten voor

deze mensen die in een lastige positie

zitten. Denk hierbij aan de Voedselbank,

Vluchtelingenwerk, Armoedefonds,

Thuis in Rooi, Kerstpakkettenactie,

enzovoorts.

De PCI kijkt in eerste instantie wat het

zelf kan, financieel of door het inzetten

van mensen die verstand van

(specifieke) zaken hebben. Daarnaast

heeft zij een doorverwijsfunctie. Er zijn,

ook van overheidswege, vele instanties

die hulp aanbieden maar lang niet bij

iedereen bekend, zeker niet bij mensen

die geen mogelijkheden hebben om

zelf op zoek te gaan. De digitale

snelweg is niet voor iedereen binnen

handbereik.

Denkt u zelf als parochiaan iets te

kunnen betekenen voor de PCI,

financieel of anderzijds, neem dan

contact op met het secretariaat van de

parochie.

Parochie heeft 

aandacht voor de 

armen
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Door Lambert Verhoeven

Ik zit in Ontmoetingscentrum de Beckart in Nijnsel en ben in gesprek met Erry Dortmans die

inmiddels een jaar of tien in Nijnsel woont. Sinds een paar jaar zet ze zich met hart en ziel in als

vrijwilliger voor de Beckart; ze is bestuurslid en coördineert zaken rondom het organiseren van

activiteiten. ‘Ik ben van de verbinding.’ Zij is van oorsprong verpleegkundige maar een jaar of vijf

geleden liet ze dat los en ging als het ware van de ene op de andere dag beroepsmatig aan de gang

met haar andere passie; fotografie. Ze ging meerdere opleidingen volgen en bekwaamde zich met

name in portretfotografie en is altijd gefascineerd door licht, met als belangrijkste lichtbron de zon, in

alle jaargetijden. En nu staat ze aan de wieg van een uniek concept; een expositie op touw zetten met

de Paasdagen. En waar kun je dat beter dan in de kerk, de Nijnselse Antoniuskerk in dit geval, en de

Beckart zelf?

“Ik had zelf al wat ideeën in mijn hoofd maar dan moet je die ook zien te ‘verkopen’ aan de andere

betrokken partijen. Pastoor Van de Mortel was al snel om en vervolgens kwam er de vaart in. En dat

moest ook. We werken binnen dit project samen als de Beckart, basisschool de Sterjasmijn, Thuis in

Neijnzel, de parochie en de knutselclub die hier thuis is. Op zaterdagavond hebben we hier in de

Beckart de genodigden bij elkaar en is er eigenlijk de officiële aftrap. We exposeren dus hier en in de

kerk.

Op Eerste Paasdag 31 maart is de hoogmis om 09.30 uur en dan zal de pastoor ook de

kinderexpositie officieel openen. De acht groepen van de school maken elk twee werkstukken,

vrijheid, blijheid wat dat betreft. De rode draad is ‘nieuw leven’, want dat staat natuurlijk centraal in

de Paastijd, sterven en verrijzen. Na de mis kan men de expositie bezoeken tot 17.00 uur, in de

Beckart is koffie met gebak. Tussen half twee en half drie is er een miniconcert van Marianne van

Oorschot in de kerk, zij zingt a capella. In de Beckart zijn dan de kinderen alweer aan de slag met de

workshop ‘sieraden maken van natuursteen’ en natuurlijk doen we iets met eieren. Daar kom je met

Pasen niet onderuit, dat willen we ook niet.”

Het Paasfeest wordt in Nijnsel creatief ingevuld

En wat gaan we dan allemaal zien in de

twee expositieruimtes? Erry weet ook

hier het antwoord op: “Beelden,

schilderijen, doeken (ook eigen werk),

foto’s, keramiek en een kunstwerk van

afvalmateriaal. En dus de

kinderexpositie niet te vergeten. Ik heb

een aantal interessante exposanten

bereid gevonden om hun creaties aan

het publiek te laten zien.

Op Tweede Paasdag is de expositie op

beide plaatsen nog te bezoeken van

twaalf tot vijf. We hebben nog genoeg

te doen, maar ik heb er veel zin in,

evenals de andere partijen die hun

(natuur)steentje bijdragen.”

Nou, dat klinkt allemaal veelbelovend.

Er is niks mis met eieren zoeken maar

Pasen verbinden met kunst is toch een

hele kunst, een uitdaging. Maar goed,

dat is verrijzen ook natuurlijk….
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Door Lambert Verhoeven

In de vorige editie van de Ekster werd deze

bedevaart al aangekondigd. Het is een unieke

gelegenheid om Rome te bezoeken op een wijze

zoals u dat zelf niet kunt (laten) organiseren. De

Nederlandse bisdommen hebben het bekende Huis

van de Pelgrim uit Maastricht ingeschakeld om

deze bedevaart tot een onvergetelijke belevenis te

maken.

Het wordt een bedevaart voor Pelgrims van Hoop

in het Jubeljaar 2025.

Er staat onder meer een audiëntie met paus

Franciscus gepland en een gemeenschappelijke

viering in de Sint Pieter. En het is niet uit te sluiten

dat er nog een aparte ontmoeting plaatsvindt met

kf

Unieke bedevaart naar Rome

Bij een Sudoku puzzel is het de

bedoeling alle lege hokjes in te vullen

met het juiste cijfer, zodat in elke rij

(horizontaal) en kolom (verticaal) de

cijfers 1 tot en met 9 precies één keer

voorkomen, maar ook in elk vierkant

van 3 bij 3 hokjes.

Heeft u de oplossing gevonden, stuur

deze dan naar: Borchmolendijk 19a

5492 AJ Sint-Oedenrode, en maak

kans op een leuke prijs. De winnaar

wordt in de volgende editie van de

Ekster bekend gemaakt.

De winnaar van de vorige puzzel is

Sjack en Anny Van Gastel uit Son en

Breugel. Gefeliciteerd! Jullie mogen je

prijs ophalen op het parochiekantoor

aan de Borchmolendijk tijdens

kantoor uren.

Nederlandse pelgrims. Een bijzondere traditie is ook dat in een Heilig Jaar de vier ‘heilige

deuren’ worden geopend zodat de pelgrims deze vier basilieken kunnen bezoeken. Pelgrims van

elk bisdom nemen ook afzonderlijk deel aan heilige missen. Ook bezoekt u het graf van de

heilige apostelen Petrus en Paulus.

Kortom, er gaan tijdens deze bedevaart letterlijk en figuurlijk vele deuren open die anders

gesloten blijven. De bedevaart vindt plaats van 26 april tot en met 03 mei 2025.

Meer informatie over deze bedevaart vindt u later op www.rome2025.nl.
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Overleden

Sint Oedenrode:

24-12 Jo van de Heijden 72 jaar

26-12 Janus Kollenburg, 94 jaar

07-01 Dora Bertens –

Nederend, 102 jaar

11-1 Nellie Lathouwers - Vos, 94 jaar

19-02 Martien van der Heijden, 68 jaar

01-03 Lucy van Vilsteren –

Havekes, 80 jaar

Son en Breugel:

14-12 Hein Peters, 84 jaar

03-01 Riki Sanders – Aarts, 91 jaar

14-01 Lily Klinkenbergh –

Vos de Wael, 91 jaar

05-02 Martha van Kemenade –

Vermeulen, 88 jaar

14-02 Peter Spit, 91 jaar

26-02 Nelly Swinkels –

Kemmeren, 89 jaar

26-02 Leny Martens – Sleegers, 92 jaar

Nijnsel:

25-01 Anneke van Nostrum –

van Rooij, 87 jaar

Huwelijk

Son en Breugel:

09-03 Steven Spronk en 

Jazmin Vazquez Lopez

Doopsel

Sint Oedenrode:

10-03 Roan Kluijtmans

Nijnsel:

10-03 Lieke van Erp

Familieberichten

Witte nog, hoe’t ammel vruuger waar?

Toen ha’n we nog ‘n echte kerk

’t Roomse leven telde toen nog zwaar.

Iets, waorvan ik nou nie veul mir merk

Vruuger waar ’t lof, nog mi zo’n blinkende monstrans

Paters en broeders liepe nog in ’t lang.

Ge bad iederen aovend thuis de rozekrans

en d’r waar nog echt Gregoriaanse zang.

‘s Zondags waar ’t aalt’ drie kirres collectere.

‘n Uurste, twidde en ‘n derde schaal

Zo koste al van jongs af aan di lere:

mi inne cent begint ’t grote kapitaal

De priester ston mi zunne rug naor ’t volk toe.

En as ie preekte, nou, dan wist ’t wel.

Dan wensten ie oe ginne roze wolk toe,

mar sprak ie over dood, verdoemenis en hel.

Veul respect hadde altijd vur d’n eerwaarde.

Ge moest braaf leve van ‘m, vroom en kuis.

Biddage ware d’r vur al de vruchte van de aarde.

En unne Suisse mi “Eerbied in Gods huis”.

De mis begon nog mi Latijnse voetgebeje,

wor ge gin letter van verstond.

En enkel as ge twaalf ure honger had geleje,

kreegde de hostie nog in oewe mond.

Mi da biechte waarde dik verlege

mar ge moest ‘r altijd hinne gaon

D’r ware zondaars, die ’t schuifke krege,

as ze iet hul ergs ha’n gedaon.

‘t Is vurbij, ’t zijn nou al lang vervloge tijje.

Jammer? Och, misschien wel, meschien ok nie.

Mar as ge d’r zo’n klèn gedichtje an kant wijje,

is da toch ok ‘n hul moi stukske nostalgie.

Onze Lieven Heer, die is in elk geval gebleve.

Die is teminste nie uit kaojigheid gegaon.

En dus he’n wij ’t mi da Rijke Roomse leve,

uiteindeluk, denk ik, nog nie zu slecht gedaon…

Ad Louwers

‘t Rijke Roomse leven
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Dierbare parochianen, hartelijke groeten van Pater Pushpa Raj uit India.

In de Veertigdagentijd staan we stil bij Zijn lijden en smart, noodzakelijk voor de verlossing van

de wereld. Hier in mijn parochie ontvang ik de vele gelovigen van de andere parochies die in

onze kerk komen en een van de veertien staties bidden. In ons bisdom van Gunturu bezoeken we

veertien parochies en volgen we in deze Veertigdagentijd de kruisweg. Mijn parochianen en ik

maken een voettocht van zestig kilometer naar een Mariabedevaartplaats. Tijdens onze bidtocht

stoppen wij in veertien plaatsen, bidden we samen de kruisweg en lopen verder. Tijdens het

kruisweggebed en op het einde denken wij altijd na over de vijftiende statie – het lege graf. Het

lege graf is het hartpunt van ons christelijk geloofsleven. Twee van Jezus’ leerlingen, gealarmeerd

door Maria Magdalena, blijven Hem zoeken. De ene leerling is Petrus, de andere wordt “de

leerling van wie Jezus hield” genoemd. Maria Magdalena ging in alle vroegte, terwijl het nog

donker was, naar het graf. Het vroeg gaan ontwaakt de liefde voor ons Heer Jezus. Je dorst voor

Gods liefde schijnt voor je uit, zodat je de waterbron kunt vinden. De Geest leidt naar wat nieuw

is. Liefde is de sleutel om het mysterie van de verrijzenis te kunnen binnengaan. En wij willen niet

ver van Zijn liefde weg blijven. Gebed is ontmoeting. Het is: het nieuwe leven omarmen. Het is

vreugde om de Heer te zoeken en bij Hem te blijven. “Ze hebben de Heer uit het graf gehaald.

Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd.” Jezus is niet meer in het graf. Hij is in het hart

………

De Paasboodschap: 

Het Geloof is het hoogtepunt van het leven

van allen die geloven, Hij is in álles.

Zijn verrijzenis vraagt om die van ons.

Zijn leven herstelt ons navolgen. Zijn

leven omarmt ons. Wij antwoorden

door Zijn wil te omarmen en door te

blijven werken aan het geloof. Petrus

en de andere leerling gingen naar het

graf. De laatste ging naar binnen. Hij

zag en kwam tot geloof. De leerlingen

werden drie keer verteld over Zijn

lijdensweg en opstanding op de derde

dag. Ze zien uit naar Degene die

zoveel liefde en leven gaf. Ze zoeken

en vinden. Ze zien en ze geloven.

Geloven in Jezus is glimlachen naar

God en is ook: geloven in onszelf. Hij is

met ons. Hij leeft met ons verder. Hij

gaat met onze levensweg mee. En dat

is onze geloofsovertuiging. De Goede

Week helpt ons om Zijn liefde voor

ons te ontdekken en elke dag onze

liefde aan Hem te betuigen door onze

standvastige geloofsovertuiging.

Ik wens uw allen een ‘Zalig Pasen’.
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Redactie

Ad Louwers

Johanna van de Ven

Piet Slegers

Lambert Verhoeven

Lay out

Marga Cooijmans

Centraal secretariaat

Parochie heilige Oda

Borchmolendijk 19a

5492 AJ Sint-Oedenrode

Tel. 0413 477741

Secretariaat@heiligeodaparochie.nl

Door Lambert Verhoeven

Er is al eerder het een en ander in de pers verschenen over dit onderwerp maar we willen niet nalaten

het in deze Ekster nog een keer dunnetjes over te doen. Op 9 januari jongstleden namelijk kreeg ‘De

Mooiste (Boom) van Rooi’, die toevallig in d’n Boskant staat, dit predicaat officieel uitgereikt. Er waren

natuurlijk meerdere ‘kandidaten’ maar de boom op het Boskantse kerkhof kreeg de meeste

stemmen. En die eer kwam niet alleen de boom toe maar ook de kerkhofploeg van Boskant die de

winnaar natuurlijk altijd met de grootste zorg heeft omringd en nog. Want anders overleef je niet en

word je niet moeders mooiste. Ook het parochiebestuur was aangenaam verrast en deelde samen

met de Torengroep in de feestvreugde.

De boom is niet heel oud, van 1957, maar heeft inmiddels wel een indrukwekkende omvang en

hoogte; de boom heeft bijna een omvang van zes meter en is maar liefst 29 meter hoog. En voor wie

het nog niet wist of is vergeten, het gaat hier om een Sequoiadendron giganteum.

Trots op de mooiste boom

Door Lambert Verhoeven

De KBO Nijnsel heeft pastoor Van de Mortel voorgesteld

om samen met de afdelingen Olland en Boskant een

Mariaviering te organiseren. De voorgestelde datum is

woensdagmiddag 15 mei, dit in het Processiepark in

Nijnsel waar ook jaarlijks de Openluchtviering ter ere van

de heilige Antonius van Padua wordt gehouden, dit jaar

op zondag 16 juni.

De moeite waard om de mogelijkheden te bekijken,

zeker als het initiatief vanuit de geloofsgemeenschap zelf

komt. De meimaand is natuurlijk de uitgesproken maand

om Maria in het zonnetje te zetten en Maria en Antonius

bijten elkaar niet.

Mariaviering in Nijnsel?
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