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Van de redactie 
 
Parochieblad 
Na het samenvoegen van de voormalige parochies tot de Heilige 
Odaparochie ontstond ook de behoefte aan een nieuwe gezamenlijke 
uitgave van een parochieblad. In Son was al lang WOORD EN DAAD, een 
blad voortgekomen uit de oecumenische gedachte voor de gelovigen van 
de Petrus Bandenkerk en die van de Protestantse kerk. In Breugel had 
men al meer dan 50 jaar een maandelijkse uitgave voor de Genovevakerk. 
Woord en Daad ging als protestants blad zelfstandig verder na de sluiting 
van de Petrus Banden kerk. 
Het bestuur van de Heilige Odaparochie zag dus meer in een uitgave voor 
de hele parochie, die vorm kreeg in de EKSTER. 
Inmiddels was er in Son en Breugel een gezamenlijke Torengroep 
ontstaan en in Breugel wilde men de bestaande uitgave onder de naam 
GENOVEVA BERICHTEN graag houden. De leden uit Son konden zich daar 
in vinden. 
De redactie van het blad bestaat uit vier personen, waarvan een lid 
tevens vertegenwoordiger is van de Torengroep Son en Breugel en een 
van hen verzorgt de lay out. 
De redactie stelt zich ten doel het geloofsleven in de beide kernen 
bijzondere aandacht te geven en zo de verbinding te stimuleren. Om dit 
te realiseren is bij iedere torengroep vergadering een redactielid 
aanwezig om relevante kopij te verzamelen. Meer inhoudelijke kopij 
wordt op verzoek door onze pastoor en kapelaan verzorgd. 
Er is altijd voldoende kopij, maar toch is de redactie momenteel op zoek 
naar versterking, omdat ook hier de vergrijzing een probleem wordt. Het 
is leuk werk in een leuk groepje. Dus als het u wat lijkt, meld u zich dan 
aan. 
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Het Paastriduüm: de weg naar de verrijzenis! 
 

 
 
Met Palmzondag, de dag waarop wij gedenken dat Jezus door een grote 
menigte in Jeruzalem wordt verwelkomd, begint de Goede Week. Het 
belangrijkste gedeelte van deze bijzondere Week is het Paastriduüm dat 
begint op… 
 
Witte Donderdag 
Op deze dag herdenken we het Laatste Avondmaal van Jezus met Zijn 
apostelen. Tijdens dit samenzijn stelt Jezus het vieren van de heilige 
Eucharistie in en hieraan verbonden het priesterschap. Tijdens de viering 
kan de voetwassing door de priester plaatsvinden, zoals Jezus de voeten 
van Zijn leerlingen waste. Na afloop wordt het altaar ontkleed en het 
tabernakel leeggemaakt. De heilige Hosties worden in processie naar een 
zijaltaar gebracht, waar mensen worden uitgenodigd in gebed en 
aanbidding te blijven waken. Dit herinnert aan Jezus’ verzoek aan de 
leerlingen om met Hem te blijven waken in Gethsemane. 
Maar Gethsemane zal de plek zijn waar Jezus door Judas Iskariot verraden 
wordt en door de overige leerlingen in de steek gelaten. 
 
Goede Vrijdag breekt aan. Jezus is gearresteerd, Hij wordt gegeseld en 
gekruisigd. Het is de meest droevige dag in het kerkelijk jaar. Rond 15.00 
uur wordt meestal de kruisweg gebeden. Hiermee gedenken wij de 
lijdenstocht van Jezus naar de berg Golgotha, zijn sterven en de 
graflegging. Er wordt op deze dag geen Eucharistie gevierd: de Heer is 
overleden en de leerlingen zijn op de vlucht. Wel is er ’s avonds een 
viering waarin het Passieverhaal wordt voorgelezen en de kruisverering 
plaatsvindt: gelovigen kunnen met bloemen, kaarsen of een kus, hun 
eerbied betuigen voor het kruis dat Jezus gedragen heeft en waaraan Hij 
gestorven is. 
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Stille Zaterdag is een dag van verstilling en bezinning. Er wordt 
teruggekeken op het lijden en sterven van Jezus. Op deze dag wordt er 
geen Heilige Communie ontvangen, enkel voor de stervenden wordt een 
uitzondering gemaakt. Het Paastriduüm opent zich vervolgens wonderlijk 
en onverwacht naar Pasen toe. 
 
In de avond van zaterdag op zondag wordt de Paaswake gevierd. Dit is 
het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: Jezus is verrezen en heeft de dood 
overwonnen! Het Paasvuur wordt gezegend waaraan het licht van de 
nieuwe Paaskaars wordt ontstoken: symbool van Christus’ verrijzenis. 
Ook wordt het nieuwe doopwater gezegend waarmee de gelovigen 
besprenkeld worden als herinnering aan hun doopsel. Immers, door het 
doopsel begint een mens een nieuw leven ‘in Christus', mogelijk gemaakt 
door diens overwinning op de dood. Uit deze gebeurtenis is bij de eerste 
christenen tot aan ons het geloof en de hoop ontstaan dat ons na de dood 
het eeuwig leven wacht. 
 
Namens het pastorale team, het kerkbestuur en de Torengroepen wens 
ik u allen een Zalig Paasfeest! 
 
Kapelaan Harold van Overbeek 
 

 

 

 
 

Getrouwd 
9 maart  Steven en Jazmin Spronk 
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Emmaus…. op zoek naar jou 
Musical van Bas en Cissy Suijkerbuijk 

24 maart, 14.00 uur, Wijkhuis De Loop, Brouwhuis, Peeleik 7, Helmond 
Beste ouders, beste kinderen, 

Kinderwerk van de parochie Heilige Oda 
gaat verder dan de grenzen van onze 
parochie! 
We nodigen jullie van harte uit op 
zondagmiddag 24 maart (Palmzondag) 
mee te gaan naar de kindermusical 
“Emmaus….. op zoek naar jou”. 
Enkele gezinnen uit onze parochie 
bezochten vorig jaar deze prachtige 
musical en waren razend enthousiast! 
Getalenteerde jeugdige spelers, prachtige 
kostuums, boeiend theater, eigentijdse 
muziek en dans, spatzuivere zang en een 
eigentijdse vertolking van een bijzonder 
mooi Bijbelverhaal dat je recht in je hart 
raakt. Alle ingrediënten voor een gezellige 

middag en nog leerzaam ook! Gegarandeerd dat jong en oud geboeid 
zijn en de boodschap van het Emmaus verhaal mee naar huis gaat. Deze 
eigentijdse manier van geloof op een laagdrempelige manier bij 
gezinnen brengen is voor de cast van KOEMI geen enkel probleem. De 
muziek en liedteksten blijven gegarandeerd in je hoofd hangen. 
De musical is gratis toegankelijk en duurt ruim een uur (zonder pauze). 
Kaarten kunt u zelf rechtstreeks reserveren via 
coördinator.lambertusparochie@gmail.com 
Deze familiemusical is ontzettend leuk om met (klein)kinderen, opa’s en 
oma’s en andere familieleden of vrienden te bezoeken. Gaan jullie mee 
of zijn er vragen? Stuur dan even uiterlijk vrijdagochtend 22 maart een 
e-mail met jullie naam en met hoeveel personen jullie komen aan 
secretariaat@heiligeodaparochie.nl 
Je ontvangt dan uiterlijk zaterdag 23 maart de route-
beschrijving/parkeergelegenheid per e-mail. We verwachten jullie 
zondag 24 maart om uiterlijk 13.45 uur bij de ingang zodat we als 
parochie samen mee kunnen gaan genieten van deze prachtige 
voorstelling! 
Graag tot ziens! 
 
Gabriëlle Tilmans, Werkgroep Kinderwerk Parochie H. Oda 

mailto:coördinator.lambertusparochie@gmail.com
mailto:secretariaat@heiligeodaparochie.nl
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Tienergroep Heilige Oda parochie TRY OUT 
 
Het is het pastorale team en kinderteam van de H. Oda parochie 
opgevallen dat al langere tijd een relatief grote groep oudere kinderen 
(7+) de kindernevendiensten bezoeken. In gesprek met de kinderen en 
enkele ouders kwam naar voren dat deze 7+ groep behoeften heeft die de 
kinderwoorddienst (in de bijbehorende korte tijdsduur, eigenlijk gericht 
op 4–7 jarigen en met een ander doel) niet kan bieden, gezien deze een 
andere insteek heeft. 
Deze groep heeft er behoefte aan om leeftijdsgenoten te ontmoeten, 
dieper in te gaan op geloofsthema’s in gesprekken, maar ook ruimte en 
langer de tijd voor een quiz, beweging, supertoffe spellen, samen leren, 
actief bezig zijn, zelf onderzoeken, ontdekken, relaxed samen zijn met 
leeftijdsgenoten. 
 
Goed nieuws voor deze tienergroep! 
Die optie gaan we voor deze (pre)tieners binnen onze parochie 
aanbieden! Op proef gaan we tot de zomervakantie tweemaal 
(pre)tienergroep draaien en als deze goed bezocht wordt en het de 
tieners bevalt, gaan we na de zomervakantie door. Hoe tof is dat! De 
tieners krijgen een eigen plek op de kaart in de H. Oda parochie! 
Wat gaan we doen 
16:30–18:00 uur Tienergroep. 
18:00–18:30 uur Samen eten. 
18:30–19:30 uur Aansluitend kun je naar de familieviering in de 
naastgelegen Antoniuskerk: Eucharistieviering met Evangelie van de 
zondag met muzikale bijdrage van Sing-In-Oda. Tieners kunnen 
meezingen in het koor van Sing-In-Oda, of meehelpen als misdienaar, 
taakjes zoals verwelkomen, collecteren, kaarsen aansteken, de gaven 
aandragen, maar ook in de kerk meevieren. 
Voor wie 
We richten ons op kinderen van 10 jaar, die na de zomervakantie 2024 
naar groep 7 gaan, en ouder. Ben je iets jonger: neem dan even contact 
op, dan bekijken we of je eerder kunt starten bij de tienergroep of dat er 
een andere passende optie voor je is. 
Schrijf alvast in je agenda en kom ook! 
Zaterdag 25 mei 16:30 uur en zaterdag 29 juni 16:30 uur in het 
parochiezaaltje naast de kerk in Nijnsel. 
Ook vriend(innet)jes, klasgenootjes, broers en zussen zijn van harte 
welkom! Nodig ze uit en neem ze gezellig mee en maak er samen een 

toffe club van.   
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Collecte en een kaarsje aansteken kan voortaan óók via uw 
smartphone! 
 
Sinds jaar en dag kunnen we met contant geld een kaarsje kopen om op 
te steken of een bijdrage stoppen in het collectemandje. We zijn dat 
gewend en die mogelijkheid zal ook blijven. 
We zien op steeds meer plekken de mogelijkheid om met een QR code 
te betalen en we willen als H. Odaparochie graag met de tijd meegaan 
en u nog een mogelijkheid geven om naast uw bijdrage met contant geld 
óók met uw mobiele telefoon geld over te maken. U kunt dat dan doen 

m.b.v. een QR-code. U gaat dan elektronisch 
betalen. 
 
Hier ziet u een voorbeeld van zo’n QR-code 
(deze verwijst naar onze website), de QR 
code in de kerk zal er anders uitzien en direct 
naar een betaallink verwijzen. 
Waarom gaan we dat doen? 
Er zijn meerdere redenen voor. Laten we ze 
even doornemen: 

 Steeds minder gelovigen en/of bezoekers hebben contant geld bij 
zich. 

 Het afstorten van contant geld naar een bank wordt steeds duurder. 
Het is toch zonde om het geld dat we zo hard nodig hebben te zien 
verminderen door bankkosten. 

 Het lopen met contant geld naar afstortplaatsen is in deze tijd niet 
meer zo veilig (en wordt vaak door twee vrijwilligers gedaan en men 
moet naar twee verschillende plekken). 

Waar kunt u de codes vinden? Om te proberen wat de meest handige 
manier is, zullen we eerst de codes aan de collectemandjes hangen. Zo 
kunt u kiezen of u contant offert of via de QR code. 
De QR code voor het opsteken van een kaarsje zal bij de kaarsjes komen 
hangen. 
We zorgen er uiteraard ook voor dat we u op de nieuwe manier van 
betalen wijzen wanneer we de collecte aankondigen. 
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Vieringen Goede Week en Pasen 2024 
Palmzondag, 23 en 24 maart 
18.30 uur Antoniuskerk, familieviering met Sing-In-Oda en 

palmpaasprocessie vanuit het processiepark 
9.30 uur Genovevakerk, eucharistieviering met palm-

paasprocessie door kinderen 
9.30 uur Martinuskerk, eucharistieviering met zegening 

palmtakjes 
Begin Paastriduüm 
Witte Donderdag, 8 maart 
19.00 uur Genovevakerk, avondmis 
19.00 uur Martinuskerk, avondmis met voetwassing. 

Aansluitend aanbidding en biechtgelegenheid 
tot 21.30 uur 

Goede Vrijdag, 29 maart 
15.00 uur  Genovevakerk, Kruisweg 
15.00 uur  Martinuskerk, Kruisweg 
16.00 uur  Processiepark Nijnsel, Kruisweg voor kinderen 
19.00 uur Genovevakerk, herdenkimg van het lijden en 

sterven 
19.00 uur Martinuskerk, herdenking van het lijden en 

sterven 
Stille Zaterdag, 30 maart 
20.00 uur  Genovevakerk, Paaswake 
21.00 uur  Martinuskerk, Paaswake 
Pasen, 31 maart 
 Paaszondag, verrijzenis van de Heer 
9.30 uur  Genovevakerk, eucharistieviering met   
   kinderwoorddienst* 
9.30 uur  Antoniuskerk, eucharistieviering* 
11.00 uur  Martinuskerk, eucharistieviering 
*Na de Mis koffie en paaseieren zoeken voor de kinderen  
Maandag, 1 april 
 Tweede paasdag 
9.30 uur  Genovevakerk, eucharistieviering 
11.00 uur  Martinuskerk, eucharistieviering 
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Activiteiten en vieringen gericht op gezinnen 
 

zaterdag 23 maart 
14.00-18.00 Den Bauw 
  Palmpaasstokken maken* 
17.00-18.30 Parochiezaaltje naast de Antoniuskerk, Nijnsel 
  Palmpaasstokken maken* 
* Aanmelding in verband met knutselmateriaal bestellen graag uiterlijk 
20 maart door te mailen naar secretariaat@heilgeodaparochie.nl onder 
vermelding van Nijnsel c.q. Son en Breugel 
 
18.30-1930 Antoniuskerk, Nijnsel 

Palmpaasprocessie, aansluitend familieviering m.m.v. 
Sing-in-Oda 

Neem je zelfgemaakte palmpaasstok mee. 
 

zondag 24 maart (Palmzondag) 
9.30 Genovevakerk 
 Palmpaasprocessie, aansluitend eucharistieviering 
 Na de viering paasmarkt 
In de Genoveva Berichten van februari stond een stukje over Palmpasen. 
Toch willen wij u nog even in herinnering brengen dat de communicanten 
en dit jaar ook de vormelingen na de viering met een kraampje op het 
kerkplein staan om hun zelf gemaakte paasspulletjes te verkopen voor 
hun goede doel. Ze sparen dit jaar voor “Het idee van Fay”. 
Zie ook de flyer achter in het portaal van de kerk. 
Uit voorgaande jaren weten we dat de leuke spulletjes als warme 
broodjes over de toonbank gaan, wees er dus op tijd bij. Als u geen 
contant geld bij u hebt is dat geen probleem, want we hebben een 
pinautomaat en een QR code. 
Wij bevelen deze paasmarkt van harte bij u aan. 
 
14.00 Brouwhuis, Helmond 
 Musical ‘Emmaus… op zoek naar jou’ 
 Zie artikel elders in dit blad. 
 

donderdag 28 maart (Witte Donderdag) 
19.00 Martinuskerk, Sint-Oedenrode 
 Eucharistieviering met voetwassing 
19.00 Genovevakerk 
 Eucharistieviering 

mailto:secretariaat@heilgeodaparochie.nl


~ 10 ~  
  

vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) 
16.00 Processiepark, Nijnsel 
 Kinderkruisweg voor gezinnen 
Kinderen mogen helpen met het kruis van statie naar statie dragen, 
kaarsjes aansteken, voorlezen en meezingen. 
 
zondag 31 maart (Eerste Paasdag) 
9.30 Den Bauw 
 Kinderwoorddienst 
10.30 Genovevakerk 

Eucharistieviering; na de mis paaseieren zoeken in de 
pastorietuin, koffie en limonade in Den Bauw 

Op eerste Paasdag krijgen alle kinderen die daar groot genoeg voor zijn 
een kaarsje. Daarna gaan we in processie de kerk in. Voor in de kerk, bij 
de Paaskaars, mogen ze het kaarsje aansteken en dan gaan we, ook weer 
in processie, naar de kindernevendienst in Den Bauw. Daar kijken we 
naar “Het verhaal van Pasen”. Als er nog tijd over is kleuren we nog een 
paasei. Dan komen we weer terug in de kerk. Na de viering gaan we met 
alle kinderen paaseieren zoeken in de pastorietuin. Omdat sommige 
kinderen betere vinders zijn dan anderen, moeten alle eieren weer 
ingeleverd worden in de mandjes van de leiding. Tijdens het koffie c.q. 
limonade drinken worden de eitjes dan eerlijk verdeeld. 
Omdat de pastorietuin nogal modderig kan zijn adviseren wij de ouders 
om hun kinderen niet hun paasbeste schoenen aan te laten trekken. 
 

N.B. Communicanten en hun ouders 
De kinderen hebben in hun map een overzicht meegekregen van de tijden van de 
vieringen e.d. rond Pasen. In dit rooster staan de juiste tijden. 
Vorig jaar hebben we wel om 11 uur een aparte kinderviering gehouden met 
Pasen, maar met 7 communicanten is dat niet echt nodig. De Paasviering is dus 
om 09.30 uur en niet zoals in het communieschema staat vermeld om 11.00 uur. 

 
9.30-10.30 Antoniuskerk, Nijnsel 
 Familieviering, aansluitend paaseieren zoeken en 

koffiedrinken 
Tot 17.00 In en nabij de Antoniuskerk en De Beckart, Nijnsel 
 Diverse workshops, zoals paaseieren schilderen en 

kunstexpositie 
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Graven versterken op het kerkhof 
 
Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn in de regionale media dat veel 
kerkhoven door de vele regen van de laatste tijd te kampen hebben met 
verzakte graven en weggespoeld zand. Hierdoor zijn gevaarlijke gaten 
ontstaan. Ook op ons kerkhof is hier gedeeltelijk sprake van. Vandaar dat 
we eind februari een volle vrachtwagen zand hebben besteld, waarmee 
de schoefelploeg de zerken naloopt en waar nodig zand bijvult. Gelukkig 
is het niet zo dat er bij elke zerk zand bij moet, maar het komt voor dat 
er soms wel vier kruiwagens zand nodig zijn om één zerk er weer 
fatsoenlijk uit te laten zien. 
De schoefelploeg vindt het niet noodzakelijk dat het kerkhof gesloten 
moet worden, zoals onlangs in Heeze het geval was. De verwachting is 
dat het werk in de maand maart klaar is en hopelijk gaan we dan een wat 
drogere periode tegemoet. 
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Uit de torengroep 
 
Paastriduüm Genovevakerk 
Tijdens de Stille Week zal nu ook in de Genovevakerk een Paastriduüm 
worden gehouden. Kapelaan van Overbeek zal voorgaan in de viering 
van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswakeviering. Van te 
voren gaat de kapelaan in overleg met koster en koren om deze viering 
zo goed mogelijk voor te bereiden. 
 
Vrijwilligersbeleid 
Er komt binnenkort een formulier van het bestuur m.b.t. alle 
werkgroepen binnen de parochie en het verzoek om het door de 
verschillende werkgroepen te laten invullen. Als we de definitieve 
formulieren binnen hebben, gaan we kopieën van het formulier afgeven 
bij de werkgroepen en hen vragen om het in te vullen. 
 
Middeleeuwse torendag op Tweede Pinksterdag 
Op 20 mei, Tweede Pinksterdag, houdt de Erfgoedvereniging een open 
torendag. Zij hebben ons gevraagd om die dag ook onze kerk open te 
houden. Daar doen wij graag aan mee. De kerk is dan open en we gaan 
oude gewaden e.d. tentoonstellen en leggen ook folders en foto’s van 
de kerk en van de evenementen in de parochie. 
Als er iemand is die goed is in het tentoonstellen of etaleren van 
voorwerpen zou het fijn zijn als hij/zij ons daarbij komt helpen. Meld je 
aan via het parochiebureau van Son@heiligeodaparochie.nl of 
Breugel@heiligeodaparochie.nl 
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Kaarsen- en collectegeld betalen met een QR code 
Over deze nieuwe manier van betalen leest u elders meer. De QR codes 
zijn binnen. Alleen zijn ze groter uitgevallen dan de bedoeling was. 
Ze zijn te groot om op de bank te plakken, daarom hebben we na 
uitgebreid overleg nu besloten om ze aan de collectemandjes te hangen. 
Mocht dat geen succes blijken te zijn, dan bedenken we wel weer een 
andere oplossing. Dus mocht u geen contant geld bij u hebben, dan kunt 
u toch een bijdrage overmaken voor collecte of kaarsengeld. 
 
Foto torengroep 
We werden er op gewezen dat de foto’s van de verschillende 
torengroepen op de website van de parochie verouderd waren. Tevens 
kregen we het verzoek om een nieuwe foto in te leveren. Dat is 
inmiddels gebeurd, zoals u kunt zien op bijgaande foto. 

 

Groot feest in 2026 
In 2026 is het 1300 jaar geleden dat de heilige Oda, de patroonheilige 
van onze parochie, is gestorven. Het is ook 575 jaar geleden dat de 
heilige Genoveva, patroonheilige van onze kerk, Parijs heeft behoed 
voor een aanval van Attila de Hun. 
We gaan in 2026 dus een dubbel feest vieren: voor de heilige Oda en 
voor de heilige Genoveva. 



~ 14 ~  
  

Elf Paas(f)eitjes 

 
1. Waar komt het woord Pasen vandaan? 

A. Van het Aramese pascha, dat voorbijgaand of mededogen betekent. 

B. Van het Joodse Pesach, het lentefeest waarmee de uittocht uit Egypte 

wordt gevierd. 

C. Van het Latijnse woord pascua, dat weide betekent en naar de lente 

verwijst. 

D. Niemand weet het precies, het kan elk van bovenstaande opties zijn, 

of een combinatie daarvan. 

2. In welke geloven wordt Pasen gevierd? 

A. Christendom en Jodendom. 

B. Christendom en Islam. 

C. Alleen in het Christendom. 

D. Jodendom, Christendom en Islam. 

3. Wanneer wordt een paaskaars gebrand? 

A. Elke zondag vanaf Pasen tot Goede Vrijdag, dan wordt hij gedoofd. 

B. Alleen met Pasen. 

C. Van Pasen tot Pinksteren, en bij bijzondere gelegenheden. 

D. Dat hangt er vanaf of je katholiek of protestant bent. 

4. Sinds wanneer vieren christenen Pasen? 

A. Sinds de wederopstanding van Jezus, dus sinds het jaar nul. 

B. Sinds het eerste Concilie van Nicea in het jaar 325, uitgeroepen door 

de Romeins keizer Constantijn. 

C. Sinds het tweede Concilie van Nicea in het jaar 787, uitgeroepen door 

keizerin Irene. 

D. Sinds de middeleeuwen. 

5. Waarom wisselt Pasen telkens van datum? 

A. Omdat het feest altijd op zondag wordt gevierd. 

B. Omdat het gekoppeld is aan de vastentijd (exact 40 dagen na 

carnaval). 

C. Omdat het gekoppeld is aan de stand van de maan. 

D. Omdat het gekoppeld is aan Hemelvaart en Pinksteren. 

6. Waar komt het beschilderen van paaseieren vandaan? 

A. Rusland. 

B. Amerika. 

C. Oekraïne. 

D. Paaseiland. 
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7. Waarom heet Paaseiland Paaseiland? 

A. Het is ontdekt door meneer Pasen. 

B. Het is ontdekt op Paaszondag. 

C. Het heeft de vorm van een paasei. 

D. Er werden veel paaseieren gevonden. 

8. Hoeveel eieren eten Nederlanders gemiddeld met Pasen? 

(volgens de Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren) 

A. In totaal zo’n 15 miljoen. 

B. In totaal zo’n 20 miljoen. 

C. In totaal zo’n 25 miljoen. 

D. In totaal zo’n 35 miljoen. 

9. Waarom eten we eigenlijk eieren met Pasen? 

A. Eieren zijn het symbool van vruchtbaarheid en dus van 

wederopstanding (van Jezus). 

B. In de vastentijd zijn eieren taboe, kippen blijven ze leggen, dus na 40 

dagen zijn er genoeg en heb je er wel weer trek in. 

C. Een hardgekookt ei staat symbool voor de tombe van Christus. 

D. Een combinatie van elk van bovenstaande antwoorden. 

10. Hoezo dan chocolade eitjes? 

A. Verpakte eitjes zien er leuker uit dan beschilderde. 

B. Als variatie op (al die) gewone eieren die je na de vastentijd weer mag 

eten. 

C. Cacao (en chocola) was een teken van rijkdom, dus de rijken aten die 

liever dan gewone ‘volkse’ eieren. 

D. Omdat chocola je gelukkig maakt (vanwege de stofjes die er in zitten). 

11. Hoeveel minuten moet je wandelen om een (chocolade) paaseitje te 

verbranden? 

A. 5 minuten. 

B. 10 minuten. 

C. 15 minuten. 

D. 20 minuten. 

 
 

Antwoorden 

1 D, 2 A, 3 D, 4 B, 5 C, 6 C, 7 B, 8 D, 9 D, 10 B, 11 B. 
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Digitale GenovevaBerichten 
De GenovevaBerichten zijn ook digitaal te zien op de website van de 
Odaparochie (www.heiligeodaparochie.nl) onder het kopje “Nieuws - 
Nieuwsbrieven”. 
Ook is er de mogelijkheid om de GenovevaBerichten digitaal te 
ontvangen. Geef dan uw emailadres door aan Ad Louwers: 
adlouwers@kpnmail.nl 

 
Er zijn in uw familie of omgeving ongetwijfeld ook parochianen die bij 
ziekte wel een kaartje of bloemetje verdienen. Als u dat vindt, zou u dan 
even contact willen opnemen met een van de leden van de Torengroep, 
zodat we er voor kunnen zorgen. 
 

 
 

Mistijden  zondag 9.30 uur 

Doop, 
communie, 
vormsel, 
overlijden  

Secretariaat Odaparochie, 0413-477741 
secretariaat@heiligeodaparochie.nl maandag 
t/m vrijdag 10-12 uur  

Misintenties  Joke Versantvoort               06-12922438 
breugel@heiligeodaparochie.nl  
Parochiebureau Son, 0499-471266  
Son@heiligeodaparochie.nl 
Rabobank: NL78 RABO 010 919 21 33  

Kerkbijdragen  Jan van Maasakkers, 0499-473298 
janvanmaasakkers@kpnmail.nl  
Breugel Rabobank: NL71 RABO 010 919 61 39  
Son Rabobank: NL25 RABO 014 829 26 23  

Torengroep  Coen Doesburg                     06-26496833  
Joke Versantvoort               06-12922438  
Piet van de Weideven         06-27909969  
Wilko Tilmans                       06-27407106  

Opzeggen of aanmelden van GenovevaBerichten: 

adlouwers@kpnmail.nl of 06 14191522 / 476142. 

De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 17 april. 

Kopij s.v.p. voor 10 april naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl 

mailto:Son@heiligeodaparochie.nl
mailto:adlouwers@kpnmail.nl
mailto:m.verbruggen.1@kpnmail.nl

